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Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]

God spreekt ook vandaag, deel twee.

En Hij zei tegen hen…Lukas 44:39.
In de gehele Bijbel spreekt de Heere Jezus tot ons. Hij spreekt tot ons door Zijn profeten en de Psalmen in het oude testament. En bijvoorbeeld door Paulus in het Nieuwe Testament.
We kunnen dan ook gerust vaststellen dat de gehele Schrift is gegeven om te onderwijzen en niet slechts een gedeelte ervan, alles is door God ingegeven, de gehele waarheid. Het gehele woord heeft gezag en kunnen we toepassen op ons eigen leven en onze relatie met God.
2 Timotheüs 3:16. Heel de schrift is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
 2 Korinthe 4:6 Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Christus.
Toen en nu….
God gaat nog steeds met ons om zoals Hij met onze voorouders heeft gedaan.  Alles wat in het oude testament en het nieuwe testament staat opgetekend is allemaal opgeschreven voor ons zodat wij ervan zouden leren. Zijn woord is een lamp aan onze voeten Psalm 119: 105-112.
Romeinen 15:4. Want alles wat eertijds geschreven is tot onze onderwijzing is eerder geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.
Geen offers wel bekering
We hoeven geen offers meer te brengen of een tempel te bezoeken om Hem te eren of te aanbidden of in zijn aanwezigheid te mogen of kunnen zijn. Hij leeft in ons, door Zijn geest. Een geschenk, de belofte dat Hij een helper zou sturen, de Heilige Geest. Mogelijk gemaakt door de kruisiging en opstanding van de Heere Jezus. Zodat we nooit alleen zijn, we zijn niet als wezen achtergelaten. God roept ons op om ons te bekeren Handelingen 2:38 en Openbaring 2:6, Openbaring 3:19. Handelingen 17:30. 
Johannes 14:18. Ik zal u niet als wezen achterlaten, Ik kom weer naar u toe.
Wij leven in Hem en Hij in ons.
Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Handelingen 17:28.
Laat u daarom onderwijzen door de Heilige Geest zoals geschreven staat en niet door mensen of doctrines die vaak maar een deel van de waarheid delen. Verdiep zo uw relatie met de Heere Jezus en groei in heel de waarheid. Bepaal uzelf iedere dag opnieuw bij de Heere Jezus vraag om leiding van de Heilige Geest en lees zelf uw Bijbel. En bekleedt u met liefde.  
Kolossenzen 3:14. En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in een lichaam geroepen bent; en wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Kolossenzen 3:16.

Test de geesten
Test wel de geesten of zij uit God zijn. 1 Johannes 4: 1-6. Want elke geest die niet kan belijden dat Jezus als mens op de aarde heeft rondgelopen is de geest van de antichrist. Die komt en nu al in de wereld is. Johannes 4:3. Hier wordt niet alleen gesproken over onzichtbare geesten of wel demonen maar ook over mensen. De Heiige Geest zal je altijd door zijn woord leiden.
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