Een boodschap van God.
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Waarschuwing voor welvaart predikers.
Welvaart prediking is een ander Evangelie dan wat er in de Bijbel wordt aangeboden. Deze gaat uit van overgave aan de Heere Jezus en het verkrijgen van het eeuwige leven. Een smalle weg die weinigen kunnen vinden. Het is de weg van heiliging en gehoorzaamheid aan Zijn woord. Dit bericht deel ik omdat het me is doorgeven, doorgegeven om bekent te maken. Het is een ernstige waarschuwing om terug te keren naar de waarheid nu de wereld onder het oordeel ligt. Bovendien staan we aan de vooravond van een financiële crisis die verder gaat dan de jaren twintig en dertig en de verdere aanloop naar het merkteken van het beest uit zal rollen. Openbaring 13:17. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Met dit teken gaat u verloren, zonder het teken wordt het bijna onmogelijk om te overleven hier op aarde maar er is wel hoop op eeuwig leven. Openbaring 14:11, 16:2, 19:20.
Bekeer u en vraag vergeving nu het nog kan en keer om naar de Heere Jezus.
 U hebt dit volk en Jerusalem ten zeerste bedrogen door te zeggen: U zult vrede hebben. Jeremia 4:10-31. Jeremia 14:15.
Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. 1 Timotheüs 6.
Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Openbaringen 3:18
God waarschuwt tegen boodschappers die rondbazuinen dat het vrede wordt op aarde en alles goed zal komen, en dat we allemaal financieel rijk worden als we het proclameren, de zogenaamde welvaartsprofetieën en leer, voor een deel valt hier ook de opname leer onder omdat deze ook een vals beeld geeft over de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om hiervoor in aanmerking te komen. 
Het vergaren van rijkdom komt voort uit de vleselijke verlangens uit hartstochten en dat is buiten de wil van God. U bid wel maar ontvangt niet, omdat u verkeerd bid, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Jacobus 4:4:3-5.
Efeze 4
De oude en de nieuwe mens
Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven.
Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten. 
We kunnen de verantwoording voor ons handelen niet bij anderen of God leggen. 
In Jacobus spreekt God het volgende: 1:13. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt:
Ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hijzelf verzoekt niemand Maar iedere mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze de zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. dwaal niet, mijn geliefde broeders!
Deze en andere waarschuwing zijn gegeven om te waarschuwen, omdat God ons liefheeft maar ook niet anders kan dan rechtvaardig zijn. God wil niet dat iemand verloren gaat en dat iedereen tot de waarheid komt, de waarheid van het Evangelie. God wil dat we rijk worden in Hem en geen schatten op aarde verzamelen. 
Welzalig zijn zei die mijn wegen in acht nemen. 
Spreuken 8:32-36.
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