
	

	

	

	

De	komende	financiële	ineenstorting	

Openbaring	6:5		

Een	korte	update	over	de		

Eindtijd	gebeurtenissen.	

	

	

Een	van	de	eindtijd	gebeurtenissen	is	het	ineenstorten	van	de	financiële	wereld,	het	
verbannen	van	alle	contante	geld	en	het	verbieden	van	persoonlijk	eigendom.	In	Davos	
wordt	dit	“de	grote	reset”	genoemd.	Een	systeem	waarbij	u	niets	bezit	maar	toch	gelukkig	
bent.	Dit	is	een	heel	sarcatisch	statment.	Het	is	het	beestsysteem	van	de	Daniel	7.	Een	
duivels	plan	in	de	tijd	dat	satan	op	de	aarde	wordt	geworpen	openbaring	12:9,	en	9-12.	
Een	benauwde	tijd	zoals	niet	eerder	op	aarde	is	geweest.	En	ook	niet	weer	zal	komen.	

Mattheus	24:21.	

Er	is	ook	goed	nieuws	namelijk	dat	satan	niet	weer	de	hemel	binnen	kan	gaan	nadat	hij	in	
uit	de	hemel	is	gegooid	voorgoed,	voorheen	reisde	Hij	namelijk	heen	en	weer	tussen	de	

Hemel	en	de	aarde.	

	Job	2:2	Toen	zei	de	Heere	tegen	de	satan”	Waar	komt	u	vandaan?”	En	de	satan	antwoorde	
de	Heere	en	zei:	“Van	het	rondtrekken	over	de	aarde	en	van	het	rondwandelen	erover”.	

De	Hemel	is	dan	alleen	voor	de	Heiligen	in	Christus.	Op	aarde	betekent	dit	een	tijd	van	
grote	benauwdheid	en	velen	zullen	daarbij	overwonnen	worden	door	satan	en	zijn	gevallen	

engelen.	

Maar	niet	de	mensen	die	hun	zonden	hebben	beleden	zij	zijn	gered,	althans	hun	ziel.	Ze	
hadden	hun	leven	niet	lief	staat	12:11..	Het	getuigenis	van	het	Evangelie,	in	deze	tijd	kost	je	
dit	je	leven,	hun	liefde	voor	de	Heere	Jezus	is	sterker.	Openbaring	11.	Deze	mensen	nemen	

het	merkteken	niet	en	buigen	niet	voor	het	beeld	wat	opgericht	gaat	worden.	

	

Openbaring	6:5-6.	De	ruiters	op	het	zwarte	paard	en	het	grauwe	paard.,	en	toen	het	Lam	het	derde	zegel	had	
geopend	hoorde	ik	het	derde	dier	zeggen:	kom	en	zie!	En	ik	zag,	en	zie	een	zwart	paard,	en	hij	die	erop	zat,	



had	een	weegschaal	in	zijn	hand.	En	ik	hoorde	te	midden	van	de	vier	dieren	een	stem	zeggen.	Een	maat	
tarwe	voor	een	penning	en	drie	maten	gerst	voor	een	penning.	En	breng	de	olie	en	wijn	geen	schade	toe.	

Bovenstaande	schrift	gedeelte	spreekt	over	economischer	recessie,	inflatie	die	hoger	en	
hoger	wordt.	Zo	hoog	zodat	we	een	dagloon	moeten	betalen	voor	een	brood,	met	andere	
woorden	er	wordt	net	genoeg	verdiendom	een	maaltijd	te	kunnen	kopen	van	het	loon	dat	
je	ontvangt.	Er	is	veel	schaarste	aan	dagelijkse	goederen,	vooral	etenswaren	waardoor	er	
ook	hongersnood	ontstaat.	De	kleur	zwart	geeft	aan	dat	er	donkere	tijd	een	tijd	van	rouw	
aankomt.	Er	zal	veel	chaos	zijn	als	de	wereldeconomie	in	gaat	storten.	Hoe	dat	er	uit	zal	
zien	kunt	u	Googelen	op	de	grote	depressie	van	de	jaren	30.	Momenteel	vallen	er	al	banken	
om	of	worden	gered.		

Olie	en	Wijn	

De	olie	en	de	wijn	wordt	gespaard,	het	zijn	de	mensen	die	voor	Hem	hebben	gekozen	en	
nog	gaan	kiezen,	deze	mensen	hebben	de	Heilige	Geest	ontvangen.	Ook	dit	is	weer	een	
aanwijzing	van	bescherming	door	de	Heilige	Geest,	waarover	u	kunt	lezen	in	het	artikel	
over	 de	 Heilige	 Geest.	 De	Wijn	 is	 de	 nieuwe	 wijn,	 het	 Evangelie.	 Ze	 zijn	 Christen	 en	
verkondigen	het	Evangelie	en	leven	ernaar.	

Maar	we	hebben	deze	schat	in	aarden	kruiken,	opdat	de	alles	overtreffende	kracht	van	God	
zou	zijn	en	niet	van	ons.	2	Korinthe	4:7	

Met	andere	woorden	op	eigen	kracht	of	zonder	de	Heilige	Geest	kun	je	de	komende	tijden	
niet	blijven	staan.	

	

Het	zal	beginnen	met	de	ineenstorting	van	het	economische	systeem	van	de	USA,	het	land	
waar	veel	eindtijd	profetieën	beginnen,	namelijk	Babylon,	waarna	de	rest	van	de	wereld	
zal	volgen	omdat	alles	met	elkaar	verbonden	is.	

Het	is	bovendien	een	volgende	stap	om	het	beestsysteem	van	de	antichrist	verder	in	te	
voeren	en	na	deze	gebeurtenissen	over	te	stappen	op	digitaal	geld.	=volledige	controle	over	
al	uw	doen	en	laten.	

En	dan	nog	een	paar	stappen	verder	het	merkteken	van	het	beest.	

	In	Daniel	lezen	we	dat	de	invoering	of	opkomst	van	de	antichrist	geleidelijk	zal	gaan	en	
velen	zal	overvallen	in	hun	slaap.	Daarom	deze	brief.	Daniel	8-25.		

Velen	zullen	alles	verliezen,	er	zullen	oorlogen	en	hongersnoden	zijn.	Tekenen	en	
aanwijzingen	vanuit	de	Bijbel,	door	openbaringen	van	de	Heilige	Geest.	Ook	zal	er	sprake	
zijn	van	ziektes,	virussen	die	niet	te	behandelen	zijn.	Openbaring	6:8.	Momenteel	is	er	al	
sprake	van	twee	ziekten	die	in	het	nieuws	genoemd	worden	en	erg	gevaarlijk	zijn.		

Voordat	de	storm	komt.	

Het	is	dan	ook	raadzaam	om	uw	(geestelijke)	huis	in	orde	te	brengen.	Aan	de	ene	kant	door	
maatregelen	te	nemen	op	het	praktische	vlak	en	nog	belangrijker	op	het	geestelijke	vlak.	
Op	mijn	overheid.nl	kunt	u	informatie	vinden	over	de	te	nemen	maatregelen.	Ik	beperk	me	
tot	het	geestelijke.		



Efeze	5:15.	Let	er	dus	goed	op	welke	weg	u	bewandelt,	gedraag	u	niet	als	dwazen	maar	als	
verstandige	mensen.	Gebruik	uw	dagen	goed,	want	we	leven	in	een	slechte	tijd.	

De	omstandigheden	in	de	wereld	kunnen	we	niet	veranderen,	het	is	namelijk	geprofeteerd	
en	staat	vast,	de	Heere	Jezus	zal	ons	er	doorheen	helpen,	in	ieder	geval	zal	onze	ziel	veilig	
zijn	bij	Hem.	Koop	daarom	Goud	bij	hem,	zijn	Evangelie	is	meer	waard	dan	alle	goud	van	
de	wereld	of	uw	bezittingen	bij	elkaar		

Openbaring	3:18	“Ik	raad	u	aan	dat	u	van	mij	goud	koopt,	gelouterd	door	vuur	opdat	u	rijk	
wordt	en	witte	kleren”…Het	is	zijn	woord	en	uw	geloof	dat	sterk	is	of	moet	zijn	in	deze	
dagen,	een	gelouterd	geloof,	door	vele	moeilijkheden	en	uitdagingen	steeds	sterker	
geworden.	Niet	afhankelijk	van	mensen	of	omstandigheden.			

Ik	moet	denken	aan	wat	Hij	gezegd	heeft	over	je	leven	winnen	door	het	te	verliezen.	Het	is	
namelijk	zo	dat	we	overgezet	zijn	in	het	nieuwe	leven	en	we	daardoor	ons	oude	leven,	leven	
vanuit	het	stoffelijke,	loslaten	om	vervolgens	te	leven	vanuit	de	Geest.	“Laat	wie	achter	mij	
aan	wil	komen	zichzelf	verloochenen,	zijn	kruis	opnemen	en	Mij	volgen”.	Want	wie	zijn	
leven	zal	willen	behouden,	die	zal	het	verliezen,	(vasthouden	aan	aardse	zekerheden	en	
eventueel	het	merkteken	nemen.)	maar	wie	zijn	leven	zal	verliezen	omwille	van	Mij	en	om	
het	Evangelie,	die	zal	het	behouden,	dit	gaat	over	het	getuigenis	van	het	evangelie	in	de	
eindtijd.	Markus	8:34-36.	

Voorbereiden	en	leven	met	de	Heere	Jezus.	

Als	we	in	ons	dagelijkse	leven	met	de	Heere	Jezus	leven	dan	hebben	we	een	rots	waarop	we	
kunnen	terugvallen,	de	vaste	rots	van	ons	behoud	en	onze	vaste	grond	onder	de	voeten.		

Hij	zal	ons	vanwege	zijn	beloften	dragen	en	beschermen	in	de	tijden	die	komen	gaan.	Want	
op	eigen	kracht	kunnen	we	niets	beginnen	zoals	Hij	dat	heeft	gezegd	in.	Als	we	Hem	
aanroepen	dan	zal	Hij	je	verlossen	uit	de	benauwde	omstandigheden.	Psalm	34	en	91.	 

Het	wordt	allemaal	heel	mooi	verwoord	in	het	lied	de	vaste	rots	van	mijn	behoud	van	
Johannes	de	Heer.	

1.	De	vaste	rots	dat	is	de	Heere	Jezus.	Op	deze	rots	rusten	ook	de	beloften	uit	bijvoorbeeld	
Psalm	91.	En	Openbaring	9:	4b.	

2.	Niet	door	eigen	kracht.	Hij	volbracht	het.	Overgave	en	vertrouwen	alleen	op	Hem,	niet	
alleen	naar	Hem	opzien,	Hem	de	Koning	maken	van	uw	leven.	

3.	Alleen	door	Zijn	genade.	Geen	(religieus)	werk	nodig.		Het	is	een	geschenk.	Hij	zorgt	voor	
zijn	mensen.	Ook	door	te	waarschuwen,	als	in	de	tijd	van	Noah.	En	wij	moeten	ons	
voorbereiden	zoals	Noah	deed.	

4.	Eeuwig	leven.	Voor	altijd	bij	Hem	met	ons	nageslacht	Jesaja	66:22.		
 
 
Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op uw trouw, 
laat mij rusten in uw schaduw, 
waar het bloed door u gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 



2 Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen, die ik pleng, 
schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 
3 Zie, ik breng voor mijn behoud 
U geen wierook, mirre of goud; 
moede kom ik, arm en naakt, 
tot de God, die zalig maakt, 
die de arme kleedt en voedt, 
die de zondaar leven doet. 
 

4 Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit de aardse woon 
opklimt tot des rechters troon, — 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 

Hoop 

We	hopen	op	de	wederkomst	op	de	wolken,	*	openbaring	1:7	de	opname	van	hen	die	in	
leven	zijn.	Hoe	dan	ook	is	deze	hoop	ook	de	verwachting	op	het	eeuwige	leven.	Wat	kan	er	
mooier	zijn	dan	dat,	en	wat	kan	je	meer	sterken	in	de	Geest	dan	dit	vooruitzicht.	Want	wie	
in	Christus	Jezus	zijn	hebben	een	stevige	basis	om	alles	te	doorstaan	en	om	niet	mee	te	
gaan	in	de	paniek	of	chaos.	

*Leest	u	ook	het	artikel	over	de	wederkomst.	

	

	

	

Als	u	naar	de	Heere	Jezus	gaat	en	vraagt	om	vergeving	

Van	uw	zonden,	dan	zal	Hij	dit	zeker	doen.	Hij	zal	ze	van	u	wegnemen	en	u	

Een	nieuw	hart	geven.	U	zult	overgezet	zijn	in	het	licht	en	eeuwig	leven.	Doe	het	vandaag	
en	begin	aan	de	relatie	met	de	Heere	Jezus	en	leef	naar	Zijn	geboden.	

	

Johannes	14:27	“Laat	uw	hart	niet	in	beroering	raken	en	niet	bevreesd	worden”.	

	

	

Amen	
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