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Deel 1
Gods heilsplan 
En er verscheen een groot teken in de hemel Openbaring 12.
“Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij”. Johannes 10:27. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken.
De tien verloren stammen zoals dit wel eens genoemd wordt zijn niet verloren, ze leven nu over de gehele wereld verspied. 
Over de diaspora van de verloren stammen van Israël is heel veel te vinden in de Bijbel en te schrijven. Ik ben erbij bepaald door de Heer en zo op zoek gegaan naar informatie en schriftplaatsen. Als we dit gaan begrijpen dan begrijpen we ook de Bijbel de profetieën en Gods reddingsplan voor alle mensen op de aarde beter. We begrijpen dan ook dat wat er geschreven staat in het oude testament en nieuwe testament voor het hele huis van Israël is bestemd, de gehele wereld. Daar waar Gods volk naar is uitgewaaid na de diaspora, verder dan Damascus. Amos 5:27. Daarom zal Ik u in ballingschap voeren, verder dan Damascus, zegt de Heer; God van de legermachten is zijn naam.
We begrijpen dan ook veel beter de profetie over de tweede exodus die nu gaande is. Velen leven in het ongewisse van wat er gaande is en dat God mensen roept uit het tegenwoordige Egypte, uit de afzondering van Hem door de slavernij van de zonde, het innerlijke Egypte want dat is ook slavernij en waartoe de Heere Jezus is gekomen om ons te bevrijden. De Heilige Geest is overal werkzaam om mensen wakker te roepen.
Als er in de bijbel over Israël wordt gesproken dan wordt er een geestelijk Israël en een nieuw geestelijk Jerusalem bedoelt zoals we dit kunnen lezen in Gods woord. Er wordt immers ook gesproken over de geest van de profetie die van Hem afkomstig is. Er staat geschreven, ondermeer in Openbaring 3:12-13 dat het hemelse Jerusalem zal neerdalen op aarde vanuit de Hemel. Ook de afkomst en binnenkort de openbaring van de 144.000 wordt zo beter begrepen. 
Het is een prachtige openbaring in Gods woord dat de afstammelingen van Gods volk nu nog overal wonen en dat Hij deze terug roept naar Zijn huis. De tijd is nu en daarom zal het Evangelie nog over de hele wereld verkondigd gaan worden. Onder andere door de twee getuigen. En natuurlijk door vele anderen. 
God roept iedereen terug naar huis.
De diaspora of de verstrooiing.
De zogenaamde verloren stammen van Israël zijn niet echt verloren, want de Heere Jezus wist en weet waar ze zich bevinden, de afstammelingen daarvan. Na de tempel verwoesting in 586 na christus door de troepen van Koning Nebukadnezar Koning van Babylonië, 2600 jaar geleden. Het was de eerste tempel die later verwoest zou worden tijdens de belegering van Jerusalem. Doordat het volk van Israël had gerebelleerd tegen God, ondermeer door het vereren van andere goden.
 Jeremia 18:15 Toch heeft mijn volk mij vergeten. Zij brengen reukoffers aan nutteloze afgoden. Die hebben hen laten struikel en op hun wegen, op de al oude paden door op de paden te gaan op de aloude weg.
Jeremia 6:16-17. Zo zegt de Heere: Ga staan op de wegen, en zie vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar zei zeggen; Wij bewandelen die niet.
Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël, Mattheus 25:24.
 Uit dit verhaal blijkt dat er in alle gebieden op aarde mensen wonen die, al lijkt het soms niet zo omdat ze tot een bepaalde bevolkingsgroep behoren, wel geloof hebben, en ook door Jezus aangenomen worden. Hij testte de vrouw op haar geloof door stellig te wijzen op zijn opdracht van God. Zij echter bleef aandringen en gaf bewijs af van haar geloof. Gelovigen komen uit, en wonen in alle landen uit de vier windrichtingen. 
Jezus zendt zijn discipelen erop uit om het evangelie te verkondigen onder de verspreid wonende stammen van Israël. De 12 apostelen en ook later aangestelde 72 apostelen genoemd in Lukas 10 1-24 Zijn er op uitgestuurd of eigenlijk vooruit gestuurd om de afstammelingen van het Israëlische volk te zoeken en hun het Evangelie te verkondigen. Naar de gebieden te gaan waar deze zich  destijds bevonden en nu nog bevinden. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat dit vanuit Israël zou gebeuren maar daar werd de Heere Jezus niet geloofd en het vervolg daarop weten we. Het was een gebeurtenis van grote betekenis voor de wereld. Handelingen 2:22-25. Paulus en de anderen werden er echter op uitgezonden om de verloren schapen te zoeken.  
Johannes 6:68.  Simon Petrus antwoorde Hem; “Heere naar wie zullen wij heen gaan, u hebt woorden van waarheid. 
Dit houdt in dat Hij wist waar deze zich bevonden. Matheus10:6 “Maar ga liever naar de verloren schapen van het Huis van Israël". Van de apostel Paulus weten we dat Hij ook naar Europa is gegaan. Het was een exacte opdracht voor de apostelen om naar afstammelingen van de stammen te gaan. Voor een grote verzoening met God de Vader. Paulus is bijvoorbeeld ook in Engeland geweest. Dit kunnen we lezen in Handelingen 29, dit laatste gedeelte van het boek handelingen is echter verwijdert van de Bijbel. Het is te vinden op het internet en in Engeland is een bewijs gevonden, gebeiteld in steen dat Hij er inderdaad is gewest.
Een deel is in Europa terechtgekomen en een ander deel is daarna naar Amerika en andere landen geëmigreerd. Veel afstammelingen wonen en leven sinds die tijd buiten Israël. Het is zelf zo dat er veel mensen niet eens weten dat ze afstammelingen zijn van het Israëlische volk, maar wel de karakteristieken hebben van de stam waartoe hun voorouders hebben behoord. Het zijn over het algemeen niet mensen die de Joodse levensstijl aanhangen of Christen zijn. Vroeger waren we verspreid en verdwaalt, wandelend in de wildernis. Door de komst van de Heere Jezus en het Evangelie zijn we geroepen om ons te herenigen met Hem, de Vader en ook met elkaar. In Petrus wordt dit zo verwoord: 1 Petrus 2:10 "U die vroeger geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent". In ontferming aangenomen door de verzoening met God. 
Geen bijwoners 
 En door zijn komst heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Paulus spreek hier over de afstammelingen (de heidenen en tegen de mensen die dicht bij hem, de Joden) Want door Hem hebben wij door een Geest de toegang tot de vader. (Twee volken werden door God een gemaakt door de komst van Jezus en het nieuwe verbond).
 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op de fundamenten van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op Wie het gehele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heer; op Wie ook gebouwd wordt tot een woning van God. Deze tekst maakt ook duidelijk dat de profetieën voor onze tijd zijn bestemd. Er wordt of is ons een belofte gedaan voor onze kinderen en voor mensen die veraf zijn. Dit lezen we dan in Handelingen 2:39. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
De geheimenis van de roeping van de heidenen. Wordt verder uitgebreid beschreven in Efeze 3. God heeft door de Profeet Ezechiël  al voorzegt dat Hij het zou gaan doen. In Ezechiël 37:21. Lezen we dat Hij de verloren stammen uit de heidevolken zou nemen. De verloren stammen uit Judea. Samen met het huidige Israël het gehele huis van Israël, Gods volk. Voor God maakt het niet uit waar u woont. Hij roept u naar huis! Zonder aanziens van de persoon. Romeinen 2:11" Want er is geen aanziens van de persoon bij God.
 Dit is Gods reddingsplan, een geheimenis beschreven in Efeze 3:10-11. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere. 
Velen hebben God verlaten en uit hun leven gebannen en wonen nu in het moderne Babylon.
In Openbaringen18.4 roept Jezus zijn volk op om zich uit Babylon terug te trekken " En ik hoorde een stem uit de Hemel zeggen: " Ga uit haar weg, Mijn volk opdat u geen deelhebt aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen." Dit betreft de oordelen die gaan komen over Babylon. (Onze wereld). Ook in Jesaja 47 spreekt de Heer over de oordelen over Babylon. Dit is dichterbij dan we denken en al begonnen.
Meer bewijs van de diaspora en de zoektocht naar de afstammelingen in de Bijbel.
Jasher
Het boek Jasher is. Het wordt in de bijbel genoemd in Jozua 10:13. En in 2 Samuel 1:18. Het wordt ook wel het boek van de Oprechte genoemd. Het boek Jasjer is zelfs gelezen en gebruikt door Columbus bij zijn voorbereidingen voordat Hij naar America vertrok. Want in dit boek, Jasjer, wordt melding gemaakt over de verdreven of verloren stammen van Israël. En zo komt de waarheid steeds meer aan het licht en begrijpen we steeds meer van Gods heilsplan en de profetieën over het ware Israël, het hele huis van Israël in deze tijd.
Bij de verschijning van de Heere Jezus op de wolken zoals Hij is weggegaan. Mattheus 24:30 En dan zal aan de Hemel een teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen alle  stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de Hemel komt met grote kracht en heerlijkheid.
De vrouw in Openbaring
De vrouw in Openbaringen 12 draagt een kroon met 12 prachtige stenen op haar hoofd, voorstellende de 12 stammen van Israël en het lichaam van Christus. De draak, ofwel Satan zal oorlog voeren tegen deze kerk in de eindtijd. De geboorte van deze kerk zal niet zonder tegenstand zijn, de barensweeën genoemd. Velen komen tot geloof, mensen die niet het of koud zijn wat betreft het geloof bekeren zich alsnog. En mensen die nog geen Christen zijn.
Priesters
Vroeger in de tijd van de tempel droegen de priesters een borstschild met daarop 12 stenen in verschillende kleuren en op iedere steen de naam van een van de twaalf stammen. Na de kruisiging is het voorhangsel in de tempel gescheurd en kunnen we nu zelf via Jezus rechtstreeks tot God de Vader gaan. De troon van genade. Het is goed om te weten dat Gods woord geen religie is maar zijn geest die tot ons spreekt. Tot u, hem, haar en mij. 
Geen nieuwe tempel meer in het nieuwe Israël?
Volgens het nieuwe testament hoeft er geen nieuwe tempel gebouwd te worden van steen in Jerusalem. Doordat er mensen in Israël zijn die het nieuwe testament niet erkennen en Jezus niet als Koning en Messias, wordt de tempel wel herbouwd en daarmee onderdeel van de nieuwe wereldorde. En komen de profetieën hierover uit. En omdat het geprofeteerd is zal het zo geschieden.
Een fysieke tempel wordt gebouwd uit vleselijke motieven en niet uit geestelijke motieven. En daarom is het geen Christelijke aangelegenheid. Want iemand die tot de Heere Jezus behoort is overgezet in het geestelijke. Behorende tot een lichaam en een geest. Efeze 5. En wandelend in de Geest Romeinen 8:8-9 Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest wanneer althans de Geest van God in u woont.
Want zegt de Heere zelf over de tempel.
 "De Hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen? 
Geen gebouw maar een geestelijk lichaam.
Christus is immers door Zijn geest inwonend geworden in elke gelovige.
De nieuwe tempel is niet een gebouw, maar het lichaam van Christus zoals beschreven in Efeze. Dat is de nieuwe tempel die Jezus zou herbouwen in drie dagen (Kruisiging, opstanding en Hemelvaart) zoals Hij dit vertelde op de Olijfberg in Matheus 24: 1. Vele leden een lichaam, ons lichaam is de tempel van Christus omdat de Heilige Geest in ons woont. Er staat immers geschreven, ondermeer in Openbaring. 3:12-13 dat het hemelse Jerusalem zal neerdalen op aarde vanuit de Hemel. 

De stammen
Wie zijn deze stammen, en de 144.000.
 De stammen worden genoemd in Openbaring zeven hier wordt ook gesproken over de 144.000 die verzegeld worden met het zegel van de levende God voordat de oordelen beginnen. Het getal 144000 komt tot stand doordat het 12.000 mensen betreft uit 12 stammen dat maakt samen144000. Dit betekent niet dat deze mensen alleen in de Hemel worden opgenomen en gered worden of belangrijker voor God zijn dan u. Het is een groep mensen die onder alle omstandigheden het Evangelie trouw blijven en dit verkondigen in de wereld die nu is en nog komt. Openbaringen 14. 7 en 11. Dit zijn dan ook mensen uit alle delen van de wereld, niet allen mannen maar ook vrouwen. En niet alleen uit het huidige Israël. Het zijn maagden in de zin dat ze niet verstrikt zijn geraakt in de wereldse religie. Soms worden ze daar ook uit weggeroepen.  Er is over deze groep veel meer te vertellen en er staat ook veel meer over in de Bijbel. 
Het visioen van de beenderen
Ezechiël 37
In het visioen van de beenderen zien we dat Ezechiël moet profeteren tegen de dorre beenderen, door de heilige Geest aan te roepen om uit de vier windstreken te komen en leven te blazen in de gedode (geestelijk) mensen. Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen (mensen) zijn heel het huis van Israël. God heeft het al gezien en weet dat het zal gebeuren, het grote ontwaken op aarde. Dit is zich nu aan het voltrekken. Er zal een groot leger van mensen opstaan die het geloof en het Evangelie omarmen
Het maakt dus niet uit of u Griek, Jood, Nederlander of Engelsman bent. Velen stammen namelijk af van een van de stammen Israëls. Voor God zijn we een groot volk dat Hij roept uit alle stammen en alle landen.
In het boek openbaringen lezen we ook over de grote menigte of leger Openbaringen 7: 9 De Heerlijkheid van hen die verdrukt werden. Dit gaat over de grote verdrukking en de mensen die gedood zullen worden in die tijd om hun geloof en verkondiging. Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen die stonden voor de troon en voor het Lam bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.
Nog meer over de afstammelingen in de Bijbel.
In Handelingen 2 wordt heel wat verteld over de stammen en de menigte uit alle volken, Hand 2:5 -11. Nu woonden er Joden in Jerusalem, God vrezende mannen uit alle volken die er onder de Hemel zijn. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over Galliërs.
Waar komen Galliërs vandaan?
 
De naam Galliërs is een oude term voor de volkeren die voor de inval van de Romeinen Europa ten westen van de Rijn bevolkten, ook Gallië genoemd. Omdat de meeste van deze stammen grotendeels Kelten waren, werden ze door de Romeinen ook Celtae genoemd. Daarvan zijn Gallas en Gallus afgeleid. Ze woonden van België tot aan Spanje toe en meer gebieden in Europa. 
Deze "vreemdelingen" waren in die tijd, de tijd van Jezus al naar Jerusalem gekomen, joden uit de verstrooiing. 
 
Handelingen 2:11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.
Dat is wat later tongentaal genoemd werd en wat voor veel verwarring heeft gezorgd. Als door een wonder hoorden ze ieder voor zich in hun eigen taal wat er gesproken werd. 
Deze gebeurtenis op de Pinker dag is een voorbeschouwing van wat er in de laatste dagen gaat gebeuren met het uitstorten van de geest. Geprofeteerd door de profeet Joel 2:39 en Handelingen 2:17.
De Namen
"Openbaringen 7:4 "En ik hoorde het aantal van Hen die verzegeld waren" honderdvierenveertigduizend waren er verzegeld, uit alle stammen van de Israëlieten te weten. Juda, Ruben, Gad, Aser                    Naftali, Manasse, Simeon, Levi Issaschar, Zebulon, de stam Jozef en Benjamin.
Uit elk van deze stammen worden er dus 12.000 verzegeld in de eindtijd. Vanuit de diaspora bekeken en door Jezus zijn eigen woorden kunnen we concluderen dat uit de stammen de 144.000 zullen komen. En ook dat ze verspreid wonen over de gehele wereld.
Openbaringen 7: 9 De Heerlijkheid van hen die verdrukt werden. Dit gaat over de grote verdrukking en de mensen die gedood zullen worden in die tijd om hun geloof en verkondiging. Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen die stonden voor de troon en voor het Lam bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.

Lest u ook het artikel over de tweede exodus op mijn website te downloaden. Het sluit aan bij dit artikel. 
Een zegen voor Israël. 
Zo moeten zij Mijn naam op de Israëlieten leggen; en ik zal hen zegenen
De Heere zegene u en behoede u!
De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!
De Heere verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
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