Recept voor het redden van uw ziel.
Een smal pad en een uiterst serieuze aangelegenheid die om
toewijding aan de Heere Jezus vraagt en een Heilige weg.

Als u uw ziel wilt redden van de eeuwige duisternis dan heb ik
hier het recept. Uit de Bijbel geschreven voor en door Jezus
verkondigd

deels de reden van zijn komst.

Bekeren is van levensbelang.

Lukas 21: 3 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u
allen evenzo omkomen.

Laten we beginnen met het begin. U bent op dit moment hier
op aarde om onder andere een beslissing te nemen over de
toekomst van uw ziel. Voor zover u nog niet bekeerd bent
dwaalt deze, nog in de duisternis. (de wereld).

Jezus

Jezus i1s naar de aarde gekomen om u te vertellen wat te doen
om gered te worden van de Hel. Want dat is nu eenmaal de
consequentie van het niet bekeren. Niet iets om naar uit te zien
en er is slechts een smal pad te gaan naar de Hemel. Zoals
Jezus dat ook heeft benoemd.

Deze keuze kan alleen hier op aarde gemaakt worden! Na dit
leven als u voor Jezus staat kan dat niet meer!

Het redden van uw ziel is niet zo heel moeilijk. God heeft zijn
zoon gezonden om dit probleem voor u op te lossen en
gemakkelijk te maken. Doordat er een knip gemaakt is in het
evangelie van Jezus en het voort zetten van het Evangelie door
Paulus wordt Jezus, degene die ons de genade schenkt, uit
beeld gehouden waardoor u op een vals pad wordt gezet. En
lijkt het of we alleen Paulus nodig hebben voor onze redding.
Als je de Bijbel leest dan kun je alleen maar concluderen dat
dit een gevaarlijke dwaling is.



We beginnen bij Jezus en lezen wat Hij de zegen heeft over de
redding van uw ziel in Matheus, Lukas, Markus en Johannes.
Dit evangelie is niet helemaal compleet, er zijn nog zaken die
door Paulus geopenbaard mochten worden de zogenaamde
Mysterién die eeuwenlang door God verborgen zijn gehouden
en pas begrepen konden worden na de opstanding en
Hemelvaart van Jezus. deze informatie is toegevoegd aan het
Evangelie zodat het nu compleet is.toegevoegd zodat het nu
compleet is. Ik noem er een en dat is het lichaam van christus,
de Heilige Geest voor iedere bekeerde gelovige. En meer zolas
is te lezen in de Bijbel.

Begin van uw redding

Maar het begint bij Jezus! Hij schenkt genade, hij alleen kan
zonden vergeven, en Hij doopt in de Heilige Geest. Paulus
beaamt dit ook en verkondigt dit door al zijn brieven heen aan
de toen bestaande geloof groepen.

Als we Jezus weglaten uit de verkondiging over de redding
dan gaan we verloren!

Goed zover laten we het niet komen. Ik leg u uit hoe u niet
verloren gaat en dan is aan u de keuze. Ik weet wel dat God u
met open armen zal ontvangen!

Gered worden

Het verhaal over gered worden gaat niet over hoe er in de vele
verschillende denominaties aan toegaat, maar ik hanteer de
Bijbelse manier, de manier die door de Bijbel heen verteld
wordt. Bekeren betekent nu eenmaal niet dat u zich bij een
kerk moet aansluiten, sterker nog dit is helemaal niet de
bedoeling van het bekeren, dit gaat om het hebben van een
relatie met de levende Jezus. De Jezus die in de kerk wordt
verkondigd is niet de Jezus uit de Bijbel. Het is een Jezus die
alles, maar goed vind en u een geldboom schenkt of andere
materi€le zaken. Of zijn rol wordt gebagatelliseerd en
zondigen zou geen probleem meer zijn. Een weg die ook wel



de brede weg genoemd word en regelrecht naar de
vernietiging van uw ziel gaat.

Het bekeren

Om de Hemel binnen te kunnen gaan moet u wedergeboren
worden. De oude mens afleggen en door de nauwe poort
(Jezus) naar binnen gaan en uw denken te vernieuwen. Niet
meer te leven naar eigen begeerten hoort daar ook bij.
Johannes 3: 3-9. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u als iemand niet
opnieuw geboren wordt dan kan Hij Koninkrijk van God niet
zien.

Wedergeboren word,door u om te draaien naar Hem en te
vragen om uw leven in zijn handen te nemen en uw zonden te
vergeven waarvan u oprecht berouw heeft.

Na verloop van tijd ontvangt u de Heilige Geest. Deze helpt u
bij het groeien als volger van Jezus. Zie de pagina De Heilige
Geest

U keert zich af van uw zonden, de Heilige Geest help u
daarmee.

Jezus vergeeft u deze zonden direct en u bent op dat moment
overgezet in het lichaam van Christus. En bevrijd van de vloek
van de wet (religie). Satan heeft geen recht meer op u. U bent
gerechtvaardigd door God! Gratis!

Galaten 5 handelt over het onder de wet zijn van Christenen.
Het onder de wet zijn is alles wat te maken heeft met
handelingen of andere rituelen die u uitvoert voor het behoud
van uw redding of plaats in de Hemel. Ook het betalen van
tienden is wettisch en houdt u onder de vloek van de wet. Dit
is in tegenspraak met het nieuwe verbond, het ultieme offer
van Jezus aan het kruis door zijn vergoten bloed of Golgotha.
Uw redding is een geschenk!

Doe dit geschenk niet teniet door gedeeltelijk weer onder de
wet te gaan want dan Houdt God u ook helemaal aan de wet




en daar kunnen we ons nu eenmaal niet aan houden. Zodat u
verloren gaat.

Dit was het makkelijke deel. Het lastige deel komt nog en dat
is uw leven aan Jezus over te geven en hem te volgen. Gelijk
worden aan Hem. Het betekent dat u afziet van veel dingen en
dat u leven Heilig leeft, zonder zonde. Hierbij krijgt u echter
hulp van de Heilige Geest u hoeft dit traject niet alleen te
gaan. Door uw bekering wilt u als vanzelf meer ween over het
woord van God in de Bijbel. De Heilige Geest onderwijst u
hierin, geeft inzicht en maakt alles duidelijk. Een Bijbelstudie
groep raad ik niet aan, het is meestal ook religieus en daar gaat
het nu eenmaal niet over.

Het kan zijn dat u geestelijke wordt lastig gevallen, dat
gebeurt nu eenmaal want satan wil niet dat u zich bekeert. In
dat geval kunt u zich hier tegen een verweren door de
geestelijke wapen uitrusting aan te trekken en te groeien in
Gods woord. Efeze 6.

Uw redding verliezen

U kunt in tegenstelling van wat er wel eens beweerd wordt u
genade, redding verliezen als u blijft zondigen en geen
vergeving vraagt hiervoor, of als u zich weer onder de wet
plaatst en seksuele relaties heeft voor het huwelijk
bijvoorbeeld. Stop hiermee en vraag vergeving als u bekeerd
bent.

Het huwelijk is namelijk Heilig en ingesteld door God, en de
Heilige Geest woont in u. God noemt dit zelf hoererij en dit
kan u uw redding doen verliezen. Hoererij wordt ook gebruikt
in de Bijbel als mensen andere goden aanbidden. Overspel en
echtscheiding zijn ook een doorn in het oog van God maar
ook van Jezus. Wij zullen ons dus zelf meten veranderen om
waardig geacht te worden voor de Heere.

Als we ons houden aan de geboden van Jezus dan komt het
goed, de enige wet die wij als christenen moeten volgen is



deze: Hebt uw naaste lief gelijk u zelve, daarmee is de gehele
wet voldaan! Dank u Jezus.

Korinthe 6:12 Handelt over het Lichaam als tempel van de
Heilige Geest.

Galaten 5: 18. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u
niet onder de wet.

In 1. Korinthe 9-10. Handelt over wie het koninkrijk niet
binnen gaan.

Wie er wel binnengaan, door bekering van deze dingen leest u
in, 1 Korinthe 9:11, maar u bent geheiligd, gerechtvaardigd in
de naam van de Heere Jezus en door de Geest van God.

Lukas 21:36

"Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult
worden om al de dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten,
en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Alleen Jezus kan zonden vergeven

Het heeft geen zin en het is niet Bijbels om uw zonden te
belijden aan een persoon om op die manier vergeving te
krijgen van uw zonden. Alleen Jezus geeft en kan vergeven.
Ga dan ook altijd rechtstreeks naar Hem na uw bekering.

Het zogenaamde zondaren gebed is niet Bijbels en heeft totaal
geen kracht en bied ook geen redding.

Als u gedoopt bent door iemand zonder het belijden van
zonden en bekering dan is dit vergeefse moeite geweest als het
uw redding betreft. Zonder Jezus en bekering is het niet
mogelijk de Heilige Geet te ontvangen. Die ontvangt u
namelijk van onze vader via Hem. Johannes 14.

Het dopen van kinderen is ook niet bijbels en het opdragen
van kinderen aan

God niet mogelijk want het zijn al zijn kinderen. Dopen heeft
te maken met het eeuwige leven en is alleen voor volwassenen
die zelf een keuze kunnen maken.

Valse duistere leer



Valse leer van Genade alleen, en eenmaal gered altijd gered.
Dit zijn twee valse en misleidende leren die vele mensen
verloren doen gaan.

Uit bovengenoemde en uit de Bijbel kunnen we nu vaststellen
dat het onzin is en een duistere leer.

Het is uit de duisternis omdat Jezus hierbij niet betrokken is.
Volgelingen van satan die mensen op een verkeerd pad
brengen.

Als u zich hieruit losmaakt en u bekeerd belijd dit dan aan de
Heere Jezus en vraag hem om vergeving omdat u een
misleiding heeft gevolgd. En kom weer op het nauwe lichte
pad en waak over uw ziel!

We moeten het nog even volhouden ieder athankelijk van uw
leeftijd of omstandigheden daarna zal het prachtig zijn zoals
God dat heeft gezegd in de Bijbel. Lijden hier op aarde hoort
erbij want het is een gevolg van de omstandigheden hier op
aarde. God bied ons een uitweg en eeuwig leven, er komt
geen eind weer aan! en is (nog) mooier dan hier op deze
wereld.

Best waard om wat lastige beslissingen te nemen en niet meer
voor ons zelf te leven of voor de wereld.

Nog even ...God vergeeft alles als u zich bekeerd! U verleden
1s geen garantie voor de toeckomst, maar wordt uitgewist.

Ik ben daar bij en loop het smalle pad. Maar nooit alleen!



