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    Vergeving deel twee.

De rechtvaardige rechter.
1 Johannes 2:1
Rechtvaardigheid van God voor de slachtoffers van misbruik.

De Heere Jezus is niet alleen liefde maar ook rechter en rechtvaardig. Hij komt terug voor het oordeel, want alles is hem door God in Zijn handen gegeven. De Vader heeft de Zoonlief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven Johannes 3:33-36. Hij is de leraar van de gerechtigheid Joel 2:23.
 Ook tijdens ons leven hier op aarde spreekt hij recht en kunnen en mogen we onze lasten bij Hem brengen en mogen we zelf geen rechter spelen. We kunnen nu al in vrijheid leven. Dit artikel is geschreven voor iedereen die slachtoffers is van misbruik, dit kan zijn seksueel misbruik, spiritueel misbruik of emotioneel misbruik.
Naar aanleiding van situaties in mijn leven die lang bij zijn gebleven voordat ik door de Heer werd gewezen op de Bijbelse grond en de mogelijkheid om mijn lasten te brengen aan de voeten van de Heere Jezus en zo bevrijd te worden van de daders en hun duisternis die onrecht hebben gepleegd en om deze in gebed bij Hem te brengen.

Vergeving
Vergeving is een heel belangrijk onderdeel van het leven van een Christen, het is ons gegeven door de Heere Jezus en hij wil zoals we dat kunnen lezen in Zijn woord ook dat wij anderen vergeven. In het artikel over vergeving deel 1 leest u hier meer over.
In een conflict of een situatie waarin u onrecht is aangedaan is de wraak, of de vergelding niet aan onszelf maar aan de Heere Jezus. Hij zal vergelden aan wie dit onrecht in uw leven heeft veroorzaakt. Zo is de christelijke praktijk al vele eeuwen en vandaag de dag niet anders voor de volgers van de Heere Jezus.
Het is van het grootste belang dat wij niet zelf voor rechter gaan spelen. Dit is niet Bijbels en geeft satan een voet tussen de deur waardoor de conflicten alleen maar groter worden en we buiten de wil van God gaan. God is een rechtvaardige God en als wij in Christus zijn maken we deel uit van deze rechtvaardigheid en mogen we onze lasten aan Hem geven. Romeinen 12:19 Wreek uzelf niet geliefden maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere.
Hebreeën 10:30. Wij kennen immers Hem die die gezegd heeft Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden spreekt de Heere. 1 Petrus 2 :23 De Heere Jezus schold niet terug, dreigde niet maar Hij gaf het over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.

Breng de daders in het gerecht bij de Heere Jezus.
Het uit handen geven van het onrecht wat u is aangedaan, maak dat de last van het onrecht van uw schouders verdwijnt. Het wordt lichter, het lucht op geestelijk gezien verdwijnt de duisternis die u gevangenhoudt.  
in veel gevallen is er geen begrip of is het een familiegeheim. Het is belangrijk om u te realiseren dat het niet uw schuld is als er sprake is van misbruik er is nooit een rechtvaardiging of excuus aan te voeren als er sprake is van misbruik. In de menselijke sfeer niet maar ook bij God niet. En zeker niet als het gebeurt in de naam van de Heer Jezus in een gemeente of door gemeente leden.  
Ongelovigen gaan zelf vergelding halen maar Christenen laten dit over aan de Heere Jezus.
Openheid is belangrijk omdat er geen geheimen Zijn voor God en we onze geheimen ook niet mee kunnen nemen. Alles wat niet in het licht is moet aan het licht gebracht worden en daarom is het noodzakelijk dat u opstaat voor uzelf! Misschien houdt u wel rekening met anderen als u er het zwijgen toe doet of houdt het stil omdat anderen u dat adviseren. God zal deze mensen hierover oordelen. Het is niet Gods wil dat iemand hiermee rond blijft lopen. De Heere Jezus is vlakbij u, breng het in gebed bij hem. Breng de namen van de daders bij de Heere Jezus, ook al is het lang geleden of zijn de daders inmiddels overleden. Als er op uw werk, kerk of familie mensen zijn die zich hieraan schuldig hebben gemaakt dan is het tijd dat u dit misbruik benoemd en de personen aanwijst. Vergeef en laat het over aan de Heere Jezus. Hij staat naast je. Het is Zijn woord en gebod.  Psalm 34:20 Zij roepen en de Heere hoort, Hij redt hen uit al hun benauwdheid.
De Heere Jezus is gekomen voor de vergeving van zonden en iedereen te bevrijden van de ketenen van de duisternis. Misbruik in welke vorm dan ook, is een vorm van duisternis, werp die van u af en breng alles in het wonderbaarlijke licht van Christus. En de duisternis zal van u wijken.
Jezus is ook onze heler, niet alleen van fysieke wonden zoals ziekte maar ook van geestelijke wonden, Zijn geest de Heilige Geest die in ons werkzaam is heelt u van binnenuit als wij het zelf niet tegenhouden door zaken vast te houden. 
“Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen”
Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Jesaja 53:4. 1 Petrus 2:24. Door zijn striemen bent u genezen.
Het is van belang om te weten dat God in deze tijd alles zal herstellen voor wie van Hem zijn. Tijdens de oordelen op aarde zal hij zijn volk (de volgers van Jezus) beschermen en herstellen. Openbaringen 6:6. En breng de olie en de wijn geen schade toe. Het is tevens een verwijzing naar de grote opleving van het geloof in de eindtijd. Joel 2

Heere Jezus ik dank u voor wat u voor ons heeft gedaan en ook vandaag nog voor ons wilt doen als wij In uw wil blijven en u vragen om ons te hulp te komen om ons te bevrijden. Ik bid dat dit schrijven tot zegen mag zijnen bevrijding en gerechtigheid brengt voor wie daarnaar zoeken bij iedereen die slachtoffer is van enige vorm van misbruik. Want het is u wil dat wij vrij zijn en dat onze vijanden ter verantwoording worden geroepen. 
Amen
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