De aankondiging van het oordeel over Babylon
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Het verheer jken van het ge %ﬂi van He ge symolen n een e g verbond . geen symbool
om zonden te vereren. Zonden waarvoor God zijn toorn over de hele wereld heeft uitgestort door de zondvloed. U leest
erover in Genesis, Sodom en Gomorra. Jona, Ninevee in Assyrie. Het zal zin als in de tijd van lot als de Heere Jezus
terugkomt Lukas 17:28.

Jesaja 10 en Jesaja 47

De aankondiging van het oordeel over valse leer en leraren en het begin van het oordeel over
Babylon.

Het zal overwachts komen zoals we kunnen lezen in Jesaja 47:9 Maar deze dingen zullen u
overkomen in een ogenblik, op een dag,en I Tessalonicenzen 5:3. In een dag zal ons leven
totaal veranderen door een ingrijpende gebeurtenis. Momenteel is het betrekkelijk rustig. Dit
zal in een keer verandeen en daarmee zullen de gebeurtenissen elkaar blijven opvolgen. Lukas
21 in het artikel over De wederkomst.

Zoals u op diverse plaatsen kunt lezen op de website zal er in deze tijd het oordeel van God
over de wereld gaan.

Recent ben ik gewezen op het begin van deze oordelen, dat zal ongeveer twee weken geleden
zijn en zijn mij bovenstaande Bijbelboeken aangereikt.

Jeaja 10. Wee hun die verodeningen van onrecht instellen.

Menselijke wegen gaan en voorschrijven.



Ongelovige heersers.
Heersers in het kwaad, sociale ethiek.

Zonden verheerlijken als zijnde voorschriften van God, bijvoorbeeld;

Eva werd verleid door satan( slang) om toch vooral maar van de boom van god en kwaad te eten, want er zou

geen straf (oordeel) volgen. De gevolgen daarvan namelijk de val uit het paradijs van de mensheid en de strijd
tegen het kwaad zien we nog elke dag Genesis 3:3. maar van de vrucht van de boom die in het midden van de
hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan beslist niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u.

Sterven betekent hier het verlies van de ziel, voor eeuwig.

Dit gaat over alle zonde en dat deze die geen gevolgen zou hebben. We leven tot op de dag van vandaag onder
deze zonde tenzij u overgezet bent, overgezet in het licht, het Geestelijke Koninkrijk, van God. Mogelijk
gemaakt door de Heere Jezus. Het is nie de bedoeling om dan te blijven zondigen.

Abortus, en bloedvergieten, homosexualiteid, echtscheiding, sex voor het huwelijk, overspel,
fysiek of geestelijk. De waarheid verdraaien door er een wereldse draai aan te geven. Zonde
goed praten, vanu zelf of van anderen.

Allemaal zonden die er stuk voor stuk er voor zorgen dat men zijn zaligheid verliest en niet
het Koninkrijk der Hemelen binen kan gaan. Ook de mensen die dit steunen of sympatiseren
met deze zonden. Zij zijn mede plichtig hieraan. Hier geld dat onze eigen maatschappelijke
ideen niet relevant zijn voor God, Hij wil dat we zijn geboden naleven. In Romeinen 1:14-32.
Leest u hier meer over.

De oplossing kan gevonden worden door het vragen van vergeving bij de Heere Jezuse elkaar
er over te onderwijzen en de mensen (zondaars) de weg naar de waarheid te wijzen, dat is
liefde en u bent niet medeplichtig Ezechiel 5 de Heere Jezus kent iedereen Hij zal daardoor
genadig zijn mits de zonden beleden worden en een andere weg ingeslagen wordt.

Het aanbieden van onrecht in bijbelse zin :



Schrift plaatsen met waarschuwingen van God om geen goed nieuws te verkondigen over de
komende tijden en daarbij de naam van de Heere Jezus te noemen. Ezechiél 12 tot 13. -
Jeremia 23. Jesaja 5:20-21. en Jesaja 10.

Het is ook een vorm van onrecht voorschrijven omdat hiermee mensen niet worden
gewaarschuwd om zich geestelijk voor te bereiden en zichzelf op te bouwen in het geloof en
de kennis van het woord. Want in deztijd komen er ook zegeningen voor de mensen die
smetteloos leven voor de Heere Jezus.

van afgoden:
Bijvoorbeeld de planeet of andere goden en daarmee demonen. Bezweringen Jesaja 47:12-13.

De komende oordelen zullen betreffen de verspreiders van valse leer en leugens over het
Evangelie waardoor vele mensen misleid worden, en uiteindelijk verloren gaan, omdat ze
door alle leugens hun hart hebben gesloten voor de liefdevolle boodschap van de Heeere
Jezus om u te bekeren en vergeving te vragen voor uw zonden en heilig te leven.Een hele
eenvoudige en moie boodschap maar die helaas verloren dreigde te gaan en daarmee velen.

De leer van het Evangelie, waar iedereen immers recht op heeft om te horen en in onderwezen
te worden. Het is niet een boodschap die iedereen wil horen omdat er veel valse leer is
verspreid, zeker de laaste 60 jaar. De harten zijn verhart door alle leugens. Zonde is een
woord wat niet meer binnenkomt, hoe tragisch voor diegeen die in zonde leven.

De Boodschap van bekering en genade voor de zonden die we hebben begaan. Jezus vergeeft
ze ook als is het nog zo veel. We zijn daarna niet meer van onszelf, en hebben onszelf ook
gekruisigd daaarmee, onderdanig geworden aan hem niet meer ons eigen pad gaand. En het
woord de waarheid liethebbend. De Heere Jezus komt voor een smetteloze bruid of gemeente
en daarom moet iedereen zijn eigen zaliheid werken.

Daarom mijn geliefden zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet zolas in mijn
aanwezigeid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees
en beven” Fillepenzen 2:12.

Onderzoek u zelf of u in het geloof bent, beproef u zelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus
christus in u is? Of het moet zijn dat u op energlei wijze verwerpelijk bent. 2 Korinthe 13:5.

En Paulus bedoeld hier de individuele gelovige en werken betekent Zijn geboden naleven, en
uzelf onderzoeken, dat is uw eigen verantwoordelijkheid. Niet iedereen in een gemeente heeft
zich bekeert en volgt de Heere Jezus. U staat straks niet met alle gemeente leden voor de
heere Jezus maar alleen, en u wordt om verantwoording gevraagd voor uw leven door Hem.
Openbaringen 20:4.

Mensen die een andere leer brengen dan in de Bijbel staat beschreven zullen getroffen worden
door Gods oordeel. Dit zal wereldwijd het geval zijn. Alles wat niet hemels is kan immers
niet mee naar de hemel. Dit is in principe goed nieuws omdat er daardoor ook velen zullen
ontwaken uit hun “rust” en zich bekeren.

Moeite voorschrijven:

Religieuze gebruiken voorschrijven om zalig te worden.



Wederom is hier ook van toepassing dat we geen moeite hoeven doen om vergeving te krijgen
maar wel ons leven heiligen door zijn geboden na te leven.

Zaligheid is alleen te vinden in deHeere Jezus.

vijf dwaze en vijf wijze maagden. Mattheus 25:1-13

Er gaat een tweedeling komen, aan de ene kant mensen die niets van God willen weten en hun
leven willen voortzetten zoals het nu is en velen gaan weg uit Babylon en geven hun leven
aan de Heere Jezus en die genoeg olie hebben gekocht voor de tijd dat het nodig is en om hun
lamp te kunnen laten branden.

Het gaat de komende tijd duidelijk worden wat God voor heeft en hoe dit zal uitwerken in
onze maatschappij.

Tekeken der Tijd
We zijn al heel ver richting de komst van de Heere Jezus.

Trwijl op aarde de antichrist zijn wereld en religie aan het voorbeeiden is zo is de heere Jezus
voor ons een plaats aan het maken in het Huis van onze vader, Johannes 14 waarna Hij
terugkomt op de wolken. Laten we ons daarop focussen als u in Christus bent.

De Tien geboden

Het veranderen van de Tien geboden voor zondagrust en de temperatuur op aarde. Het is
blasfemie, een zonde tegen God Om dit te doen, in een soort seremonie zijn ze onlangs
vernieid en gaan ze plaats maken voor de groene tien geboden. Waarover gesproken wordt in
het artikel van de paus, laudato si. Dit is de aanloop naar de verering van het beeld. Te
beginnen met verplichte zondag rust, wat overigens een romeinse dag is.

het veranderen van de Tien geboden, het is al eerder gebeurd, maar niet zo openlijk als nu.
Zelfs de hervormer Maarten Luther heeft de tien geboden verandert in 1517.



Het tweede gebod "Gij zult geen gesneden beelden maken" heeft hij weggelaten uit de bijbel
en deelde het tiende gebod in tweeén. Vandaar dat de kennis over het niet maken en vereren
van afgodenbeelden verloren is gegaan en nu overal beelden zijn te vinden.

Het is fijn dat God ons van te voren laat weten wat er komen gaat. Dat is zijn liefde voor wie
Hij liefheeft. Want Hij is een liefdevolle Vader die zijn kinderen liefdevol terrecht wijst.

Voorlopig sluit ik af met : Bekeert U!

In Zijn liefde.

Douwe Bakker
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