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Automatisch gegenereerde beschrijving]
Gods beloften zijn waarheid.
Begin met het bevestigen van de beloften van God over je leven in vol vertrouwen en in de zekerheid dat Gods woord waar is.
Zoek hierbij de specifieke belofte uit in de Bijbel die past bij jouw vraag. En spreek deze belofte uit over je leven in geloof, in Jezus naam. Laat het daarna los en geef God vertrouwen.
Geloof betekent ook vertrouwen op God en zijn beloften. Ongeloof stagneert de uitkomst, menselijke overwegingen als hoe en wanneer etc. zijn vormen van ongeloof laat dit gewoon los en vertrouw! God werkt op Zijn manier en meestal zijn dit niet onze wegen. Laat God werken in je leven. Geloof maar gewoon   ….

Proclameren van de beloften, het woord van God.
Gods woord is Geest en Waarheid, het is kracht in geestelijke vorm, het levende woord.
Geef God de ruimte in je leven door zijn woord vooruit te sturen. 
1. In de naam van Jezus Christus proclameer ik deze belofte of dit woord als werkelijkheid over mijn leven. Het woord of deze belofte wordt actief en ontsloten in mijn leven, het gaat zich een weg vormen in mijn leven.
2. Ik zend de woorden van God over deze situatie en de heilloze plannen in mijn leven van de vijand. Ik ontwortel elke vorm van duisternis die de vijand in mijn leven heeft geplaats. Ik spreek dit ook uit over mijn familieleden die nu niet bij elkaar Zijn door conflicten. Ik verklaar dit in de naam van Jezus Christus voor geheeld. En vertrouw en geloof dat mijn familie in geloof en vrede tot elkaar gebracht wordt.
3. Ik spreekt het woord van God uit over mijn levend dat ik gezegend ben als een kind van God.
4. Ik ben gezegend in al mijn gaan en staan in de naam van Jezus Christus.
Dank de Heere Jezus en zegen zijn naam. Kijk op deze manier eens naar het woord van God in Psalm 23 of 91 en zie dat het woord waarheid en werkelijk is.

Laat je eigen gedachten niet je werkelijkheid scheppen.
Woorden hebben krach en gedachten ook. Laat dus geen ruimte voor twijfel en begin vandaag met het oefenen en het eigen maken van deze manier van bidden en denken.

Oefenen baart kunst en door actief je geloof te leven zal je het ook dichterbij God brengen. God doet veel en wij doen ook ons deel.
Dit is niet het afdwingen van zegeningen maar een teken van geloof , want zonder geloof kunnen wij de Heer niet diennnnnnn
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