17 juni 2025
De antichristelijke wereldorde
Deel twee. 
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U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen.

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op wordt niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het en koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al deze dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

De eindtijd.
In Mattheus 24: 6 tot 14. wordt de tijd beschreven voor de grote verdrukking. De tijd van de weeën, de tijd waarin we nu leven, deze weeën worden beschreven in Openbaring vijf tot elf en luidt een tijd in van vele moeilijkheden. Een van de gebeurtenissen is het wegnemen van de vrede van de wereld zoals boven wordt aangekondigd zo ook in Openbaring 6:4. En is ook de tijd van dat God grote dingen gaat doen op aarde. Hij zal de wereld schudden alles wat in het duister is al in het ligt komen. Zijn glorie zal over de gehele wereld waarneembaar zijn tijdens deze tijd. Het is geprofeteerd in Joel, Romeinen en Handelingen. Het is de tijd om te kiezen en niet de tijd om lauwwarm te zijn. Het is ook de tijd in de aanloop naar de antichrist. Hij zal binnengehaald worden als de redder van de gehele wereld. Als de wereld in chaos is zal Hij vrede brengen en toestemming geven voor de bouw van de derde tempel in Jerusalem, de plaats vanwaar hij zal uitroepen dat hij god is om daarna een beeld van zichzelf op te richten, wat kan praten, (Ai) en wat iedereen zal moeten aanbidden, velen zullen zijn merkteken ontvangen. Openbaring 13.5. Alle voorbereidingen zijn al getroffen. Het is een herhaling van de heerschappij van koning Nebukadnezar die ook een beeld op liet richten ter aanbidding, door alle volken en natiën en talen. Daniel 3. Het is een vooruit schouw voor onze tijd. In Daniel 3 staat ook beschreven hoe een gelovige wordt beschermd door de Heilige Geest. Daniel 3:17:30. Deze bescherming en hulp is ook nu beschikbaar.

De Tempel
 De tempel van de antichrist zal gebouwd worden omdat dit is geprofeteerd. Het zal natuurlijk niet zo genoemd worden maar het is wel degelijk antichristelijk, het is buiten de wil van God. Deze aardse tempel en de tempeldienst is niet volgens het Evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Het is uit het vlees en uit werken van de wet, niet geestelijk, en zeker niet christelijk. Dit staat ondermeer geschreven in Hebreeën 9:22 *Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen. De tempel en alles wat hiermee te maken heeft is een tegenbeeld van alles wat God heeft bedoeld om zalig te worden. Namelijk de vergeving van zonden door genade en niet door werken van de wet. Ook voor de vergeving van zonden is het niet nodig om nog offers te brengen van dieren of van welke aart dan ook. *Handelingen 17:24-33:34. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin in is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. 
De bouw van de tempel is niet verenigbaar met het nieuwe verbond tussen u, ons, andere volken, en de Heere Jezus. Dit verbond door zijn bloed is het enige verbond waardoor wij zalig kunnen worden en toegang tot de Vader krijgen. Een beter verbond. De Heere Jezus was het laatste offer en de bestendiging van een nieuw verbond, een beter verbond dan het vorige met de hele mensheid, namelijk door Zijn bloed, het bloed van het nieuwe testament. 
Hebreeën 14:24. En Hij zei tegen hen: Dit is mijn bloed, het bloed voor het nieuwe testament dat voor velen vergoten wordt.
De antichrist maakt gebruik van de behoefte aan een verlosser en aan vrede om zich te kunnen openbaren en als redder op te kunnen treden. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. 
2 Thessalonicenzen 2-2:8-117. 
In Israël zal een eigen Messias naar voren worden geschoven een mens en niet de Heere Jezus. Ook voor de vergeving van zonden is het niet nodig om nog offers te brengen van dieren of van welke aart dan ook. 
Jezus, onze Hogepriester
Bij de tempel hoort ook een Hogepriester. Dit was in oude tijden zo bepaald door God. Op aarde was altijd aanwezig een Hogepriester, de laatste op aarde was Melgizedek, deze was aangesteld door God. Alleen de Hogepriester kon een keer per jaar tot God gaan, in de tempel en daar onder andere een offer brengen aan God. Anderen mochten niet binnen gaan, je zou het niet overleven. Zo heilig is God en zijn aanwezigheid, Zijn glorie. Door het offer van christus kunnen wij nu zelf vrijmoedig, door Jezus, tot God gaan. Het voorhangsel is verdwenen en alle andere hindernissen die tussen de mens en God in stonden zijn voor ons weggenomen. Mattheus 27:51-56. En zie het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden, de aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En ze zijn aan velen verschenen. De opstanding. Van de ontslapen zal in de eindtijd rond de tijd dat de antichrist verschijnt weer plaatshebben.
God de Vader is voor iedereen vanaf deze gebeurtenissen zelf benaderbaar. Door de kruisiging en opstanding is de Heere Jezus ook Hogepriester geworden voor u en mij. Hij heeft het niet nodig, zoals de Hogepriesters, elke dag offers te brengen voor zijn eigen zonden en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij zichzelf offerde. Zich voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Efeze 5:2.
 Hebreeën 7:27. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Wij hebben een Hogepriester die heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van zondaars en boven de hemelen verheven is. De Hogepriester van een beter verbond. Hebreeën 8. Een beter verbond dan dat wat gebaseerd was op de wet. Want God had gezien dat het onmogelijk is voor een persoon om de wet te houden op eigen kracht en zo tot rechtvaardiging te komen. Dit is ook de reden dat de tempel er komt. Door het afwijzen van het Evangelie kennen zij die het aanbod van de genade afwijzen de gerechtigheid van God niet en proberen tot op de dag van vandaag, mede in Israël een eigen gerechtigheid tot stand te brengen. Romeinen 3:2-3. Paulus zei het zo; Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.
Terug naar het oude, weg van christus en de verlossing.
De eerste dingen
Sommigen beweren dat we als de Heere Jezus eenmaal terug is op aarde we weer terugvallen op de Thora, het Oude Testament, de eerste dingen. Dit is niet overeenkomstig het nieuwe verbond waarvan God zelf vindt dat het beter is dan het vorige en waaraan mensen uit alle volken deel kunnen hebben. 
Tegenwoordig is er een trend die christenen weer richting de oude dingen probeert te bewegen, weg van de eenvoud in christus en wat Hij heeft volbracht, terug naar Mozes weg en van het geschenk wat we uit genade hebben gekregen en daarmee ook weg van uw verlossing. Maar Christus is meer dan Mozes staat er geschreven, Mozes bracht de wet en Jezus de gerechtigheid en de hemelse bestemming. 
Want Christus is zoveel meer heerlijkheid geacht dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Uit het volgende blijkt ook dat we niet terug moeten keren of gaan keren naar Mozes. En Mozes was wel trouw geweest in heel Zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden. En dit betreft het Evangelie en de gemeente in Christus, Zijn huis. 
Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Hebreeën 3:3-6:19.
Pas ervoor op om niet afvallig te worden van de levende God.
Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn aan de Heilige Geest en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld en die daarna afvallig worden, weer tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Hebr. 6:4-6. Overigens is de wet niet afgeschaft, je mag de wet volgen als je deze dan ook volledig navolgt. Uit bovenstaande blijkt dat je hiertussen niet kunt schakelen. Het is het een of het ander. 
Zie hier over het artikel over genade en de wet op de website.
Terug naar het oude zien we ook terug in de vorming van een wereldreligie, waarbij de waarheid is losgelaten en vervangen door menselijke bepalingen. namelijk de aanbidding van Baal de aanbidding van wereldse goden, in een andere jas maar feitelijk een herhaling van oude tijden. Het lijkt vooruitstrevend en liberaal maar in feite wordt de brede weg bewandeld en het volgen van de brede weg lijdt niet tot zaligheid en is ook niet voor de glorie van God maar van het zelf dit veelgodendom dat geen redding brengt maar verwijdering en afzondering. De brede weg is de liefde voor de wereld en alles wat deze te bieden heeft. Johannes 2:15:16.
Baal is de verzamelnaam van alle goden die God niet dienen of nooit hebben gediend. Zij komen voort uit de wereld die geheel in duisternis ligt en in het occulte. Een van de redenen dat God de wereld zal schudden net als in “oude” tijden. Afgoderij is niet alleen het aanbidden van beelden of rituelen er bestaat ook afgoderij in de vorm van geestelijk overspel. Maar aan hen moet schrijven dat zij zich dienen te onthouden van de dingen die door afgoden besmet zijn, van ontucht, van het verstikte en van bloed. Handelingen 15:29. Exodus 203:6.
God wil ons geen last opleggen dan de noodzakelijke dingen; Dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen Handelingen 15:20.
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie alles is nieuw geworden. 2 Korinthe 5:17. Openbaring 21:4 de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
Het verbond van het nieuwe testament.
God zelf zegt immers dat Hij zijn volk zal bijeenroepen uit alle windrichtingen en ons weer thuis zal brengen. Wij, Europeanen of Zuid-Amerikanen ik noem maar een paar voorbeelden, behoren ook tot Gods volk. En iedereen die Zijn roep hoort zal deelhebben aan deze hereniging met De Heere Jezus, iedereen die het nieuwe verbond aanneemt door Jezus behoort tot Gods verbonds volk. 
Er is ook geen sprake van dat God een ander verbond heeft gesloten met Israël dan met de heidenen. Doordat de Joden destijds Jezus afgewezen hebben is het Evangelie, de Nieuwe Wijn Markus 22:2. Want het had geen plaats gevonden bij de oude tradities en religieuze leiders Het was iets totaal anders. de meeste mensen bekeerden zich niet, en keerden zich niet af van de tradities door mensen gemaakt.  Ze aanvaarden het geschenk om zalig te worden niet., want eenieder die zich bekeert tot Jezus is behoord aan Hem toe. Er is met betrekking tot zaligmaking in dat opzicht, geen verschil tussen Jood en Griek alleen in Christus worden we zalig. Romeinen 10:12. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroept. 
God roept ons thuis door beide volkeren weer met elkaar te verengingen tot een volk in Christus. Hij zal dit doen en het is al ingang gezet. Romeinen 9:24. Hen heeft Hij ook geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Allen levend volgens de wil van de Vader door het doen en onderhouden van Zijn geboden. 
De wil van God.
God wil dat wij naar zijn wil en geboden gaan leven want dan ben je een kind van God en broeders en zusters van elkaar. Want wie de wil van Mij Vader doet, Die in de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder. Mattheus 12:50. Een in Christus. De geboden vindt u in Markus 5:2-148.

 Het Oordeel voorzegt.
Slechts een overblijfsel zal behouden worden. Romeinen 9:27. En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts een overblijfsel zal behouden worden. Een profetie voor onze tijd aangehaald door Paulus. 
Jesaja 10:22

 Tot inkeer komen
Het bijeenbrengen betekent dan ook niet dat we terug moeten naar oude gebruiken of dat christenen samen moeten vloeien met joodse gebruiken of andere gebruiken en religies. De religies van de wereld vertellen een heel ander evangelie dan het Evangelie. van het Koninkrijk der hemelen. Efeze 5:11. We worden opgeroepen om ons geen nieuw juk op laten leggen, het juk van wet of religie. Maar ik heb eerst aan hen die in Damascus en in Jerusalem en in heel het land van Judea woonden, en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moeten komen, zich tot God bekeren en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. Handelingen 20:26. God brengt alles in Christus weer bij elkaar. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel is als wat op de aarde is. Efeze 1:10. Door Jezus Christus wordt dit mogelijk en voor iedereen die voor hem kiest. Kolossenzen 1:20. En daartoe heeft de Heere Jezus alle macht gekregen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Mattheus 28:18. 
 
De wilde olijfboom
 De heidenen worden de wilde olijfboom genoemd, Romeinen 11:16 dit zijn de afstammelingen van de twaalf stammen en hebben ook deel gekregen aan het verlossende werk van Christus. Dit werd afgewezen en daardoor onderwezen aan de heidenen. Daaruit blijkt ook dat er voor het huidige Israël geen speciaal verbond gemaakt is anders dan het Nieuwe Verbond. 
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Hij heeft een plaats voor ons bereidt, Johannes 14:2 In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen, als dat niet zo was zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Hij brengt ons weer thuis vanwaar wij ooit zijn verspreid. Hij komt weer terug voor Zijn bruid en er is plaats genoeg op de bruiloft. We noemen dit de tweede Exodus. De tweede exodus wordt genoemd in de Bijbel en is ook voorzegt in Jeremia 30:1 over de huidige tijd, het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. De naam Jacob betekent Israël. God redt zijn volk op een gegeven moment uit deze wereld en zal ons verlossen. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, toch zal hij daaruit verlost worden.
 Iedereen die opgeschreven staat in het boek van de levenden zal ontkomen. Ook zullen de mensen wiens naam in dit boek staan het merkteken niet nemen Openbaring 13. Iemand die in Christus is hoeft geen zorgen te hebben, wel volharding, dit is het geloof van de heiligen Opb.13:8 Daarom bekeert u! 
Want er komen indrukwekkende oordelen over de heidevolken naar waar Hij zijn volk verspreid heeft.  Lees Jeremia 30 voor uzelf. Er zal slechts een tiende overblijven van de inwoners. Jesaja 6 en 7. In Nederland komen bijvoorbeeld overstromingen net als in andere landen. Meer dan twintig jaar geleden heeft God mij dit laten zien in een visioen. De weeën, niet alleen voor het land Israël maar voor de gehele wereld. 
U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jacob, spreekt de Heere, wees niet ontsteld Israël, want zie ik ga u verlossen uit het land van gevangenschap. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te verlossen. Want ik maak een vernietigend einde aan alle heidevolken waarheen ik u verspreid heb.
Deze profetie is nog niet geschied, hij is voor deze tijd. De volheid van de tijden. Het is nog niet voorgekomen dat de heidevolken zo onder het oordeel vallen als nu in combinatie met Israël. Voorheen werd alleen deel van Gods volk wat uit Egypte is bevrijd getroffen door oordeel en verbanning. Er werd niets aan de heidenen verkondigd, in Jesaja en Jeremia wel. Het betreft nu dan ook de gehele wereld. God spreekt tot u om u te bewegen en om te keren naar hem. Gods liefde is groot en daarom waarschuwt Hij op tijd.
Ons thuis is gelegen in het eeuwige Jerusalem, Hebreeëren 13:14. Want wij hebben hier geen blijvende stad maar zoeken de toekomstige. Vanuit het eeuwige Jerusalem zal water stromen tot genezing van de heidevolken. Openbaring 22. De voorstelling die rondgaat over de hemel is een heel andere dan wat er geschreven staat in de Bijbel. We leven onder ander eeuwig verder met de Heere Jezus verzegeld door de Heilige Geest. U vindt er meer over in het boek Openbaring. 

Ons lichaam is de 
tempel van de Heilige Geest
 De Geest pleit voor ons bij God en komt onze zwakheden te hulp., want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Romeinen 8:26.
Ons lichaam is onze tempel. 1 Korinthe 6:19-20. omdat de Heilige Geest in ons woont en we dit dan ook letterlijk moeten nemen. We zijn deelgenoten geworden aan het lichaam van Christus. Dat maakt het Christen zijn ook zo uniek, namelijk de inwoning van de Heilige Geest en het geheimenis over de gemeente van Christus Verkregen door bekering en het vragen en krijgen van vergeving voor je zonden. Ook het geheimenis over de nabijheid van Jezus is een geheimenis wat eeuwen verborgen is geweest en door God geopenbaard aan Paulus. 
Deze tempel wordt herbouwd in drie dagen door de dood en opstanding van de Heere Jezus. Dit is wat Hij zijn discipelen vertelde over het herbouwen van de tempel in drie dagen. Johannes 2 :19-22. Nadat Hij hun vertelde dat er geen steen op de andere zou blijven staan in aanloop naar de eindtijd, en ook in aanloop naar het komende offer en de opstanding van de Heere Jezus, tijdens het gesprek op de olijfberg in Mattheus 24 en 25. Het verwijst naar Zijn lichaam. Hij verwijst hiermee ook naar het later geopenbaarde geheimenis aan Paulus, over de kerk en onze tempel. Kolossenzen 1:26. Hij verwees hierbij ook naar Zijn eigen wederkomst omdat Hij terug zal keren op de Olijfberg waarmee de “herbouw” van de tempel compleet is. Dit evenement zal over de gehele aarde gezien worden van oost naar west, plotseling als een blikseminslag. Niemand weet wanneer precies. Mattheus 24:27. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen Zijn. Hij komt met het loon en het oordeel. Hij zal de levenden en de doden oordelen bij zijn verschijning in Zijn koninkrijk 2 Timotheüs 4:1. 
 Hebreeën 9:28. En zoals het voor mensen eenmaal beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel valt. Zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonderzonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.
De vernietiging van de tweede tempel, de laatste stenen tempel van God zou in het zeventigste jaar na christus plaats vinden. Wat God betreft blijft het daarbij met betrekking tot het herbouwen van een tempel God wil geen nieuwe tempel. Hij heeft zijn zoon gezonden. De enig overgebleven deur naar het eeuwige leven. Openbaring 3:20-22. De Heere Jezus heeft zelf verkondigd dat Wij de Vader niet zouden aanbidden in Jerusalem maar in waarheid en in Geest. Want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. Johannes 4:23 Want de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden.

Een beter verbond
De Heere Jezus was het laatste offer en de bestendiging van een nieuw verbond, een beter verbond dan het vorige met de mensheid, namelijk door Zijn bloed, het bloed van het nieuwe testament. Hebreeën 14:24. En Hij zei tegen hen: Dit is mijn bloed, het bloed voor het nieuwe testament dat voor velen vergoten wordt. 
Het nieuwe Jerusalem
Het nieuwe Jerusalem zal uit de hemel neerdalen, Openbaring 3:12 op de nieuwe aarde zal geen mens van vlees en bloed wonen maar mensen in hemelse lichamen, zoals is beschreven in 1 Korinthe 15 :51-52 en 2 Korinthe 5 waar gesproken wordt over onze hemelse bestemming. 
In Daniel wordt gewezen op de verstandigen, de mensen die niet vallen voor de misleidingen van deze tijd en het woord van Jezus trouw blijven en hun hemelse lichaam hebben ontvangen voor eeuwig, geleid en geholpen door de Heilige Geest die, zo is bekend ons nooit weer zal verlaten. Johannes 14:16 en onze verzegeling is voor de toekomst. Als beloning van hun volhardenheid. Romeinen 5:3-4. Hebreeën 10:36. De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf, en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren voor eeuwig en altijd. Daniel 12:3.

God heeft een nieuwe aarde klaar staan, voor het echter zover is moeten alle profetieën vervuld zijn. Dat het bijna zover is wordt ondermeer duidelijk door de bouw van de tempel in Jerusalem waarvoor we gewaarschuwd worden. 
Mattheus 24:15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniel, zult staan op de heilige plaats, laat hij die dit leest daarop letten. Daniel 8:14.
Na de bouw van de tempel zal er drieënhalf jaar weer tempeldienst zijn, offers worden gebracht etc. Een tijd van valse vrede. Na deze drieënhalfjaar jaar zal deze offerdienst verboden worden door de antichrist en zal hij overgaan tot *vervolging van alle christenen en joden over de gehele wereld en de vernietiging van Jerusalem. Het zal hem lukken staat er geschreven. Maar uiteindelijk zal Jezus overwinnen.
Deze profetieën zijn gedaan door de profeet Daniel en de Heere Jezus en ze zijn dichterbij dan ooit. 
*Deze vervolging zal overigens ook al plaats vinden voor de openbaring van de antichrist. Door het instellen van de Noahide wetten l en de geplande Zondagswetten.

De profetie van Daniel voor de eindtijd.
Deze profetieën gegeven aan Danielzijn bestemd voor onze tijd en vertellen onder andere over de bouw van de tempel en wat de mensheid op aarde zal overkomen. 
Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtredingen (zonden) te beëindigen. Daniel 9:24. Uiteindelijk zal Jerusalem en de tempel vernietigd worden door het leger van de antichrist. Een volk van een vorst, dit geeft aan dat de antichrist vele medewerkers heeft om het zo maar te noemen. Verwoesting waartoe vast besloten is. De valse vrede houdt ook in dat de tien koninkrijken op aarde, in de eindtijd, hun macht aan de antichrist geven en Hem zullen gehoorzamen. Openbaring 17:14. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam, want Heere der heren is Hij en koning der Koningen, zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.
Er komen in deze tijd in Israël nog mensen tot geloof in Jezus, Romeinen 11:24. Een overblijfsel van zevenduizend mensen in Jerusalem zal zeker behouden worden voor het eeuwige leven. Van wie de namen bekend zijn bij God. Openbaring 11:13. Dit is al eerder in de geschiedenis van Israel gebeurt namelijk in de tijd van Elia. 1 Koningen 19:18. Ook toen had God zevenduizend mensen apart gezet, mensen die Baal niet hadden aanbeden. Wees daarom voorzichtig met welke religie u zich verbindt. Het is belangrijk om te blijven bidden voor de inwoners van Israël zodat ze tot bekering mogen komen. In Romeinen 11 wordt de profetie over Israël ook aangehaald met betrekking tot het oordeel. De profetie in Ezechiël 38 en 39 spreekt ook hiervan. Jesaja heeft ook geprofeteerd over deze laatste tijd en het overblijfsel. Romeinen 9:27. Dat dit alles mogelijk is komt mede door het feit dat niet alle inwoners van Israël de Zoon erkennen, en daarmee ook niet het nieuwe testament erkennen of kennen en ook omdat volgens de schrift niet alle joden, Joden zijn zoals we kunnen lezen in Openbaring 3:9. Maar uit de synagoge van satan van Hem die zeggen dat zij joden zijn en het niet Zijn maar liegen.
Niet alles wat uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. 
 Maar ook dat God het volk als geheel een diepe slaap heeft gegeven. Ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. Romeinen 11:8. 

Het merkteken
Het aannemen van het merkteken heeft tot gevolg dat mensen voor eeuwig zijn uitgesloten van de heerlijkheid van God en wat Hij, door Jezus, voor ons heeft klaargezet. Dit lezen we in Openbaring. Als u de antichrist in de tempel ziet staan, vlucht dan naar de bergen staat er geschreven, dit betekent zoiets van ga niet mee in de leugens en vlucht weg voor de vervolging. Laat alles achter en vlucht naar een veilige plaats. Matheus 24:15. God zal voorzien in alles. 
De antichrist heeft verschillende namen in de Bijbel. In Mattheus 24:1. wordt Hij de gruwel der verwoesting genoemd. In 2 Thessalonicenzen 2:3. wordt hij aangeduid als de mens van de wetteloosheid, en de zoon van het verderf, de tegenstander van Jezus, en van alles wat Heilig is.
. Wie trouw blijven tot het einde zullen zalig worden. Marcus 13:13.

Eindtijd kerk
De vorige Paus heeft een oproep gedan aan alle religies van de wereld om zich te verenigen. De eindtijd kerk, de grote afval van het geloof, de waarheid. Dit is geprofeteerd in 2 Thessalonicenzen 2:3. Tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De vereniging met de Heere Jezus en zijn komst kan pas plaats vinden als er aan deze twee voorwaarden is voldaan. De afval moet compleet zijn en de antichrist moet geopenbaard zijn. zoals staat geschreven. 

Alleen redding door Jezus Christus.
God wil u geen last opleggen 
 Mattheus 7: 13-14. En er is slechts een bemiddelaar tussen u en God. Want er is een God. Er is ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. 1 Timotheüs 2:5-6. Alleen door Jezus kan uw ziel gered worden. Er is ook maar een die uw zonden kan vergeven. Het aanbidden van Maria kan dit niet teweeg brengen, moeder aarde of Boeddha hebben deze autoriteit niet. Alleen de levende God door Zijn Zoon.
Ook mensen en rituelen maken dit niet mogelijk. Het onderhouden van feestdagen, Spijswetten zelf bedachte of die van de Heere zal ons geen redding, meer bieden. Handelingen 28
Bepalingen wat we wel en niet moeten eten zijn niet meer van kracht door het nieuwe verbond. God zelf heeft, in Handelingen 10:10-16. Over het nuttigen van spijzen, zelf met grote nadruk duidelijk gemaakt dat er niets onrein is met betrekking tot eten. Deze door mensen opgelegde bepalingen zijn zonder waarde. We zijn, eenmaal christen geworden, afgestorven aan de wereldse grondbeginselen. Kolossenzen 2:16-23. Laat u niet als buit meenemen door de filosofie en inhoudsloze verleidingen, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Kolossenzen 2:8. In Galaten staat: en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u dan weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen. Galaten 4:9.
Dit betreft niet alleen bekeerde mensen in Paulus zijn tijd maar ook voor de mensen die zich vandaag de dag bekeren tot de Heere Jezus en Hem willen volgen. Laat er niets tussen u en de Heere Jezus komen. Hij kent u persoonlijk, al uw haren zijn geteld Mattheus 10:30. Hij heeft u geroepen om Hem te volgen, niet deze wereld die op het einde loopt. Laat u niet “meenemen” om niet als buit voor de tegenstander te dienen. Duidelijke taal in de Gods woord en bevrijdend voor uw ziel. Het precies houden van dagen en regeltjes kan ertoe leiden dat u uw redding verliest zoals staat geschreven. Ik heb het dan over religieuze of godsdienstige regels en bepalingen waaraan iemand u wil houden en wil veroordelen. Er is een uitzondering gemaakt met betrekking tot het eten van offer vlees, dit zal natuurlijk niet snel op een christen toepasbaar zijn, de uitzondering is wel gemaakt en daarom haal ik het hier even aan. De strekking is eet het niet. Het verzwakt het geweten, het wordt bevlekt. Dit komt omdat er altijd een verbinding is met de afgod waaraan is geofferd. Voedsel brengt ons niet dichterbij God, want hetzij dat wij eten, wij zijn er bij God niet meer om en hetzij dat wij niet eten, wij zijn er bij God niet minder om. 1 Korinthe 8:7. Ook omtrent het avondmaal zijn er uitzonderingen gemaakt.
Galaten 5:1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten.
Wij zijn geheel vrij. Vrij in wat we eten en waar en wanneer en op welke dag wij God aanbidden. Romeinen 14:5-23. De een acht de ene dag boven de andere dag maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn.
Deze vrijheid zal in de toekomst onder druk komen te staan bij het invoeren van de Zondagswetten, ook wel klimaat zondag genoemd. U kunt hier meer over lezen in het schrijven Laudato Si van de vorige paus. Het leidt tot een verplichte aanbidding op zondag en is de aanloop naar de aanbidding van het beeld. Deze verplichting is niet volgens het woord van God. De zondag is een traditie van mensen, aanbidding op een andere dag is ook mogelijk. Terug naar oude grondbeginselen en de aanbidding van Babylon zoals dit ook al het geval was in oude tijden. Daaraan herken je ook de tijd waarin we leven. Ook de invoering van de Noahide wetten is een teken aan de wand en van de eindtijd. Deze wetten zijn gebaseerd op een oud verbond uit de Bijbel, van voor Christus, Ze zijn niet gestoeld op Gods woord uit het nieuwe verbond en worden aan de gehele wereld opgelegd. Althans dat is de bedoeling of het zover komt is nog de vraag in verband met de oordelen die God over de aarde brengt vanwege de ongehoorzaamheid aan zijn woord. U kunt meer lezen over deze wetten in het artikel de sinistere Noahide wetten en de vervolging van de ongehoorzamen en zijn op zijn zachts gezegd niet vriendelijk voor Christenen.
Zoals gezegd zijn het menselijke bepalingen die ons binden aan de wereld, en aan de heerser van deze wereld, aan Babylon waarvan we weten dat de Heere Jezus ons daaruit wegroept. Openbaring 18:4. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld is ook volgens de wil van de Vader leven. Romeinen 12:12. Hij roept ons op om onze gezindheid te veranderen om zo te leren onderscheiden wat de wil van God is. We worden geacht om gehoorzaam te zijn aan Gods woord overeenkomstig Zijn wil voor ons zodat het u goed gaat en een overvloedig leven leeft. In alle dingen rijk. Vanwege de onderdanigheid aan het Evangelie 2 Korinthe 9:13. Gehoorzaamheid brengt rust en vrede. U verheerlijk God door Hem te eren in waarheid en Geest. Johannes 4:24 God is Geest en wie Hem aanbidden moeten Hem aanbidden in Geest en waarheid. Er wordt gewaarschuwd om onze vrijheid niet te misbruiken om vleselijke begeerten na te jagen. Galaten 5:13. Want u bent tot vrijheid geroepen broeders, alleen niet tot vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. In het gebod van de liefde komen alle geboden bij elkaar. Markus 12: 28 tot 34. Mattheus 22:34-40. Lucas 10: 25-37.
Afval van de waarheid
De afval van de waarheid betreft een aangepast Evangelie. Velen geloven de verdraaiingen en onwaarden over het woord, over de aard en de genade van God. We leven in die tijd want we horen het overal om ons heen. De vermenging of verwatering van het woord is werk van de tegenstander die iedereen, probeert te misleiden, hij probeert iedereen bij God weg te houden en niet zalig worden. Deze verdraaiingen zijn al begonnen voordat het christendom in de huidige vormen is ontstaan. Het vinden van de waarheid is nu eenmaal niet het plan van de heerser van deze wereld voor de zoekende of gelovige mens.
Vul u zelf daarom met Gods woord en onderhoud zelf uw relatie met de Heere Jezus, een persoonlijke relatie, dit is niet te bereiken via anderen of rituelen. Leg de Bijbel naast de vele leerstellingen en uw eigen leven u zult niet misleid worden. Vanwege de afval van de waarheid komt het oordeel ook over de kerk in deze dagen, de dagen van vertellingen van demonen. 
Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. 1 Timotheüs 4:1-2 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren tot verzinsels. Timotheüs 4:3. 2.
 
Oordeel over de kerk
De brieven aan de gemeenten.
Christus het hoofd van de gemeente. Efeze 1:18-20.
We lezen over het oordeel van de kerk in Openbaring twee tot en met drie. Hier worden zeven typen gemeenten beschreven die in de loop der eeuwen hebben bestaan en nog bestaan. De zeven gemeenten, de zeven kandelaren. Openbaring 1:20. Uitgebeeld in een kandelaar met zeven armen voorstellende de gemeenten van Christus. Dit is een geheimenis wat wordt beschreven in Openbaring. Elke gemeente heeft een engel die aan de desbetreffende gemeente toebehoort door god toegewezen aan wie een brief wordt gezonden van de Heere Jezus. 
Johannes schrijft deze brief over de stand van zaken in de gemeente.  Schrijf nu op wat u heeft gezien, en wat is en wat hierna zal geschieden. Openbaring 1:19. Johannes heeft in verschillende visioenen gezien wat er staat te gebeuren in de eindtijd. 
De Heere Jezus beschrijft de kenmerken van deze gemeenten en wat Hij van u verwacht voordat Hij terugkomt. Het is aan eenieder om te bepalen tot welke type gemeente men behoort en hoe u in het geloof staat, of er gewerkt moet worden aan de relatie die men heeft met de Heere Jezus, het hoofd van de gemeente. Want er staat geschreven: 
Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnen gaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de Hemelen is. Mattheus 7:22:23.
Er staat ook geschreven: Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is. Of het moet Zijn dat u enigerlei wijze verwerpelijk bent. 2 Korinthe 13:5. Veel gelovigen weten niet dat de Heilige Geest in hen is en dat ze niet meer van zichzelf zijn omdat ze duur gekocht zijn en daarom niet hun eigen wegen kunnen gaan. 

Wat te doen in deze tijd.
Het uur van de verzoekingen Opb. 3:10
Deze periode is een periode van testen en leren volharden in het geloof voor de gebeurtenissen die aanstaande zijn. Het is de geprofeteerde tijd van de val van Babylon, dit is al begonnen en treft de gehele wereld. Er zal tot het einde oorlog zijn. Daniel 9:26 De eerste grote oorlog is een wereldoorlog en de tweede zal zijn een oorlog tegen Israël door de legers van de antichrist en de verwoesting van Jeruzalem. Dit staat beschreven in Lukas 21:20. Eerst zal echter de tempel herbouwd worden want de profetieën moeten vervuld worden. 
De Heere Jezus zegt over al deze dingen in Lukas 21:28. "Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is." Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. Daniel 12:10. De grote menigte uit Openbaring 7:9.
Als u dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult u ook met Hem worden in heerlijkheid.
En alles wat u doet met woorden of met daden, doe alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Kolossenzen 3:17-25. 

Maar de goedertierenheid van des Heeren van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen, en Zijn gerechtigheid over kindskinderen, over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen. Psalm 103:17.


Ik wens u veel zegen 🕊



Douwe Bakker
www.onzegezegendehoop.nl
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