

Exodus
De vooruitblik voor de eindtijd.

Wie leidde het volk van God, de Israëlieten, uit Egypte naar het beloofde land en wie voorzag hen van water, manna en geestelijk voedsel tijdens deze 40-jarige reis? Het staat geschreven in het Nieuwe Testament In 1 Korinthe 10:4. En Exodus 16 en 17.
En allen de geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde, en die rots was Christus.
Het is ook een van de vele voorbeelden in de Bijbel waar bevestigd wordt dat de Heere Jezus, God is. Jezus is de rots waarop wij ons leven bouwen, een stevig fundament waarop we op altijd op terug kunnen vallen. Matheus7:24 en Psalm 18:32. Want wie is God, behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God.  1 Petrus 1:11 onze God en zaligmaker; Jezus Christus.
Op deze rots, de Heere Jezus en de waarheid wordt ook de kerk van Christus gebouwd, de kerk die niet overweldigd wordt door de hel. Matheus16:18. trouw blijvend aan de waarheid.
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Automatisch gegenereerde beschrijving]

Deze geschiedenis in Exodus is een vooruitblik voor ons in deze tijd. Ook nu leidt Christus ons uit Egypte, en het moderne Babylon naar het beloofde land, het Jerusalem wat uit de Hemel zal neerdalen en voorziet Hij in alles wat we nodig hebben. Het hemelse Jerusalem de stad van de levende God, Hebreeën 12:12. 
Zijn woord, Zijn bescherming en vele dingen meer. Dit is goed om te weten en om op te vertrouwen voor de tijd die komen gaat. Als er beslissingen genomen moeten worden die tegen de stroom ingaan.
We worden in Exodus 10 ook gewaarschuwd niet hetzelfde te ondergaan als wat de Israëlieten is overkomen door hun rebellie en afgoderij. Ook dit is een vooruitblik voor onze tijd, de eindtijd en waarvoor in de gehele Bijbel wordt gewaarschuwd. 1 Korinthe 10:1.
  Al deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, en ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen is gekomen.
In Exodus en 1 Korinthe 10 kun je lezen over het smalle pad, in het geloof blijven en te vertrouwen op de Heer, dat Hij zal doen wat nodig is op Zijn tijd. Onderzoek u zelf of u nog in het geloof bent: 
 1 Korinthe 10:12. Daarom wie denk te staan, laat Hij oppassen dat Hij niet valt.
Het is goed om jezelf te toetsen aan het woord van God, ben ik nog op de smalle weg, leef ik volgens Zijn geboden?  2 Korinthe 13:15 Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? (de Heilige Geest). Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. 
1 Timotheüs 4:16. Geef acht op uzelf en de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.
Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn. Filippenzen 4:9.
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