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Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad;
Blijf in Mijn liefde.
Als u mijn geboden in acht neemt zult u in mijn liefde blijven,
Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb
En in Zijn liefde blijf.

Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u
Zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar lief hebt zoals Ik u lief gehad heb.
Niemand heeft een grotere liefde dan deze,
Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.
U bent Mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied.

Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat
Zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik alles
Wat Ik van mijn Vader gehoord heb bekendgemaakt heb.

Niet u hebt mij uitverkoren maar ik heb u uitverkoren en ik heb
U ertoe bestemt dat u zou heen gaan en vrucht zou dragen,
en dat uw vrucht zal blijven, opdat wat u maar van de Vader vraagt
in Mijn naam, Hij u dat geeft.
Dit gebied Ik u: dat u elkaar liefhebt.


