
Jezus en de weeën uit openbaringen. 
 
Deel twee: Openbaringen van de Heilige Geest. 
 
De boekrol is geopend, Openbaringen 5. 
 
“Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht 
tot in Eeuwigheid” Openbaringen 5:13. 
 
Het begin. 
 
Het begin van de weeën start bij het openen van de zeven zegels zoals dat beschreven staat in 
Openbaringen 5. 
Gelijktijdig zullen ook bazuinen gaan klinken en de rest zal zich ontvouwen  zoals het geschreven 
staat.  
 
De smalle weg naar de opname is de heilige weg naar de Bruiloft en de Hemel. 
 
Ik heb het al eerder genoemd en daarom wil ik in deel twee uiteenzetten waarom de weg smal is 
waarom de oordelen komen zodat u voor u zelf kunt nagaan, als u dit wilt, of er in uw leven dingen 
zijn die u van de opname en in bredere zin uw hereniging met God afhouden. en of u niet op de brede 
weg loopt die naar verwoesting lijd. Ook is het zo dat er zaken gaan plaatsvinden die onverwachts 
komen zoals grote overstromingen in verschillende delen van de wereld en met name ook in Europa.  
 
Er zal oorlog zijn en ziekten, hongersnood al of niet gecreëerd en we zullen binnenkort moeten kiezen 
welke God we gaan dienen. Er is een religieuze macht die in opkomst is en allianties is aangegaan met 
de heersende politieke machten, dit is al eeuwen het geval. Een paar honderd jaar niet maar nu weer 
volop actief. In Openbaringen 13 kunt u hierover lezen.  De drijvende kracht hierachter is satan. Hij 
wil alles tot een eenheid maken zodat Hij het middelpunt wordt van ons bestaan. Een duistere hang 
naar aanbidding om zich zelf boven God te plaatsen. Het digitale paspoort, het begin van het 
merkteken, met alle beperkingen die daarop lijken, straks in de EU is een opstap naar totale controle 
en het merkteken van het Beest. 
 
Deze informatie vinden we terug in de Bijbel, de oude profetieën die nog niet vervuld zijn. De 
actualiteit bevestigt dit. En de Heilige Geest verkondigt het. 
 
God heeft zijn zoon gestuurd zodat wij ons kunnen bevrijden van het slavenjuk van satan. En omdat 
we dan niet verloren gaan samen met hem en de valse profeet en allen die niet de waarheid 
liefhebben. 
 
Ons zelf bevrijden lukt niet door eigen werken of via andere mensen of zelfs andere goden. In de tijd 
van Jezus was het niet andes dan in onze tijd wat dat betreft,  de afgoderij nog is nu nog erger dan in 
die tijd, en zelfs nog voor die tijd. 
 
De mate van zonde is ook nog nooit zo erg geweest als dat die nu over de hele wereld gebezigd word 
en de afval daardoor van het geloof , 
 de verharding van mensen hun hart is ook nog nooit zo groot geweest. De opkomst van religie en 
duistere praktijken ook niet. Dit alles is een gruwel in de ogen van God. De van oorsprong zondige 
natuur van de mens verwijderd zich daardoor steeds verder van zijn schepper.  
 
Vlak voor de wederkomst van Jezus komen er daarom oordelen over de aarde, individueel en ook per 
land. Al eeuwen geleden is dit aangekondigd. De vraag is natuurlijk wanneer deze plagen en oordelen 
beginnen. Dit is niet van het ene moment op het andere het zal in hevigheid toenemen en satan zal op 
hetzelfde moment ook meer ruimte krijgen om zich te manifesteren op aarde om er alles aan te doen u 



te misleiden en zo in de Hel doen belanden.  
 
Dat wilt u niet, God wil het ook niet. Daarom is er hoop voor ons allemaal als wij de geboden naleven 

en de uitgestoken hand aannemen nu het nog kan. Maar wel via Jezus want er is nu eenmaal geen 
andere naam onderde Hemel gegeven dan zijn naam.  

 
“En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de Hemel geen andere naam onder de mensen 

gegevewaardoor wij zalig worden. 
Handelingen 4:12 

 
Met nu het nog kan bedoel ik voordat er straks iets onverwachts gebeurt en u niet meer kunt kiezen 
omdat u wacht op de opname of andere redenen. Deze uiteenzetting is een waarschuwing die komt van 
de Heilige Geest om u wakker te schudden.  
De redenen voor oordelen en plagen is voornamelijk ongeloof, valse religie, zondigen van Christenen 
en niet-gelovigen, Gods lastering het afwijzen van Jezus en zonden begaan door landen in het 
verleden die nog niet zijn geoordeeld.  
 
Al deze kan god niet accepteren en zal daarom voordat er ook maar sprake kan zijn van een opname  
of  de hemel op aarde rechtgezet worden.  
 
Er zijn in het verleden al miljoenen mensen gedood om hun geloof omdat ze niet de religie 
accepteerden maar alleen het woord van God. De Kerk heeft deze mensen vervolgt en gedood. In 
Openbaringen 6 het vijfde zegel lezen we dat er veel mensen die gedood zijn om hun getuigenis en om 
wraak vragen aan God om het geen hun is aangedaan. dit zijn die mensen, ze zijn nog niet opgenomen 
in de hemel en wachten op hun mede broeders en zusters die in deze tijd nog voor hun getuigenis 
sterven. Daarna gaan ook deze mensen mee naar de hemel.  
 

En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht 
waren omwille van het woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden. 

Openbaringen 6:9-12. 
 
En omdat het geschreven staat zal het ook gebeuren. We lezen dit in de Bijbel en als kind van God 
weet u dat dit de waarheid is.  
 
Zoals de titel van deel twee ook al aangeeft, gaat het hier over de weeën waar De Heere Jezus over 
heeft gesproken in Mattheus 24. De weeën gaan vooraf aan oorlogen die er komen, zoals hij aangeeft, 
is dit nog maar het begin van wat ons te wachten staat.  
 
Het is niet zo dat alles achter elkaar zal plaatsvinden want de tijd is kort, veel wat beschreven staat in 
Openbaring 5 tot 12 zal tegelijkertijd plaatsvinden omdat er gebeurtenissen zijn die elkaar overlappen 
of juist een gevolg zijn van een andere gebeurtenis. En omdat we vlak voor het einde van de 
heerschappij van de mensheid zijn aangekomen en straks regeren met Jezus over de aarde, want dan 
zal hij zijn heerschappij vestigen. 
 
Het boek openbaringen is niet een opeenvolging van hoofdstukken maar een stapel van visioenen 
boven elkaar gelegen waardoor het lijkt of er geen verband in zit of logica, maar dat is zeker wel het 
geval.  
 
Veel van wat er staat is ook al geprofeteerd in het Oude Testament. Bijvoorbeeld over de ruiters uit 
openbaringen 6. Dit kunnen we terug vinden in Zacharia, daar wordt al gesproken over de paarden en 
de kleuren die ze hebben precies hetzelfde als in openbaringen 6. Dit is bovendien ook weer een 
voorbeeld van oude profetie die voor nu is geschreven. 
 

• Tussenstand: 



•  
• Als u profetie wil duiden uit het Oude Testament, die verwijst naar onze tijd dan is het 

vervangen van de naam Israel in wereld of europa een goed begin. Wij zijn namelijk ook 
Israël dit is zo besloten door God toen de Israëlieten Jezus en het Evangelie hebben 
afgewezen.  

• Het neemt een aparte plaats in deze tijd omdat het Jezus en het Evangelie van het Koninkrijk 
der Hemelen afwijzen. We wel samen het huis van Israel. Wat overigens weer niet betekent dat 
wat het nieuwe verbond heeft gebracht voor elke Christen namelijk vrijheid en verlossing 
zonder werken, vermengt moet worden met Joodse religie. Dit is ook een reden voor oordeel. 

• Sommige profetieën zijn alleen bestemd voor Amerika. Deze hebben meestal betrekking op 
Babylon.  

• Als we dan lezen over Israel en Babylon dan weten we dat het over onze wereld gaat, het nu.  
•  

Het herstel van Israël zal pas zijn na de opname en na de vervolging die daar ook gaat plaatsvinden. 
God komt Israel te hulp door te waarschuwen voor de komende vervolging en zal iedereen die dit 
begrijpt naar een veilige plaats brengen. Want de antichrist zal ook daar iedereen vervolgen nadat Hij 
zijn beloftes heeft verbroken. 
 

Openbaringen 12: 6 “En de vrouw vlucht naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God 
voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdenzestigdagen of wel 

3,5 jaar, de laatste 3,5 jaar van Satan. 
 

De zegels 
Het eerste zegel: Openbaringen 6 gaat over iemand die op een wit paard zit met een boog in zijn 
hand. Dit is Christus die over de wereld gaat en het woord, het woord der waarheid (pijlen) afschiet 
op iedereen. Het zijn de pijlen van de oordelen aan iedereen die het Evangelie afwijst of verandert. 
Het is Jezus, het Lam wat uiteindelijk zal overwinnen en een kroon krijgt sommigen denken dat het 
satan is, dat is uitgesloten natuurlijk  deze krijgt geen kroon zoals we weten.  
 
Het tweede zegel: Het rode paard. De wereld vrede zal weggenomen worden van de aarde. We zien 
het nu heel duidelijk gebeuren in Europa. Wat er achterweg komt weten we niet precies. Het kan maar 
zo de wereld oorlog zijn die voor de derde keer komt. We weten ook niet of we het overleven.  
 
Het derde zegel: Het zwarte paard: Deze luid het begin in van hongersnoden die er zullen zijn. We 
zien het gebeuren, de prijzen stijgen enorm en het zal zo zijn dat een dagloon betaald moet worden 
voor een brood, hyperinflatie. Dit alles is natuurlijk een gevolg van oorlog en daarmee gepaard 
gaande tekorten aan alles. 
Het vierde zegel: Dit spreek voor zich. Hieruit blijkt dat een vierde van de wereldbevolking  zal 
sterven. Nog voor de komst van Jezus christus. In Openbaringen 9 lezen we dit ook. 
  
Het vijfde zegel: Dit heb ik hierboven al besproken. Het is dus zaak om u te bekeren, geen mensen te 
volgen, maar Jezus zelf en uw Bijbel te lezen. De Heilige Geest eventueel laten verduidelijken wat er 
staat en bedoelt wordt. Word of blijf geen deelgenoot aan valse religie want dan komen de plagen ook 
over u. Jesaja 47 en openbaringen 14.8 .Nogmaals het binnengaan van de smalle poort is niet 
gemakkelijk. 
 
 

"Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan 
en het niet kunnen"! Lukas 13:24. 

 
De strijd waarover gesproken wordt is de strijd van u zelf tegen uw eigen zonden of begeerten. U kunt 
dit met hulp van de Heilige Geest en liefde voor Jezus. Als u zich bekeert zijn uw huisgenoten, 
kinderen ook zalig 
 



 
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen 

Psalm 103 : 18. 
 
Het zesde zegel: De komst van jezus. Als Hij komt dan zal de Hemel opengaan als een boekrol... Dit is 
na de komst  van de antichrist nog voor de opname! 
 
Voor deze tijd komt Satan met misleidende tekenen en wonderen. Deze lijken niet op wat er in 
openbaringen 6:6 staat. Het lijkt er iets op, maar is het niet. Het is dan ook aan te bevelen om deze 
beschrijving van de wederkomst goed te onthouden als straks de antichrist, de valse messias met veel 
lichten en  andere de zaken op het toneel verschijnt.  
 
 Het zal lijken alsof jezus al komt velen zullen hem daarom volgen. Beelden zullen spreken en andere 
wonderen zal hij doen. Er komt nog veel meer bij kijken, namelijk de terugkeer van de gevallen 
engelen, en andere zaken die ik in deel drie zal toelichten.  
 
In Lukas 21 staat ook beschreven wat er zal gebeuren bij de wederkomst. Het is goed om te weten dat 
de imitator eerst komt en dat de echte Jezus aan de Hemel verschijnt op een wolk. 
 
Velen zullen dan ook erg veel spijt hebben van hun keuze voor de nep messias op die dag omdat deze 
mensen niet weten wat er werkelijk speelt en daarom niet op de hoogte zijn van de ware toedracht en 
zo de valse messias volgen, hun verwoesting tegemoet, of hun zaligheid zoals ik dat heb besproken in 
deel 1. 
 
Hem, wiens komst, overeenkomstig de werking van satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen 

van de leugen 
.2. Thessalonicenzen 2-3 

 
Niet wetende dat daarna de echte messias komt. Het is God die dit toelaat en iedereen waarschuwt. 
Omdat er veel bij u is weg gehouden, maar ook omdat mensen gemakkelijk zijn geworden hun ziel is 
ze niks waard en gaan  daarom voor eeuwig verloren.  
 
Ze zullen vallen voor de valse wonderen, die overigens al tweeduizend jaar gebeuren, maar in onze 
tijd in alle hevigheid zullen toenemen. 
 
 De wereld is er klaar voor dat er iemand verschijnt om al jou wensen in vervulling te laten gaan, en 
al je begeerten vervult (dit gaat tegen de wil van God in). De demonische werkelijkheid die dit is zal 
daarom lijken op een echte werkelijkheid. De meeste  mensen houden meer van zichzelf en hun en 
begeerten, dan van God en zo kan het gebeuren dat er velen kiezen voor de val die is opgezet.  
 
  
De echte wederkomst. Lukas 21. En een ernstige waarschuwing 
 
Op die dag zal Jezus zeggen tegen iedereen die hem niet verwachten, dus niet zijn voorbereid op zijn 
komst  geen vergeving hebben gevraagd voor hun zonden en geen heilig leven leven, zonder zonden, 
en daarmee bewust doorgaan, daartegen zal Hij zeggen; 
 

"Ik weet niet waar u vandaan komt, Ga weg van mij allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal 
gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Izak en Jakob en alle profeten in het koninkrijk 

van God zult zien, maar u buiten geworpen wordt.  
Lukas 13:28 

 



God is liefde, maar is ook rechtvaardig, als een vader is hij voor zijn kinderen. Streng, liefdevol en 
genadig. Correcties zijn niet om u te  veroordelen, juist om u op het smalle pad te houden wat naar 
Hem lijdt.  
Omdat deze wereld in duisternis ligt. Leest u daarom ook romeinen 1:16 over wat God van u weet. 
 
. 

." Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw 
verlossing nabij is 

"Lukas 21:26 
 
 

   
Het zevende zegel: Openbaringen 8,  dit is het begin van het blazen op de Bazuinen. Vooraf hieraan is 
er een half uur stilte in de Hemel. Veel zeggend vind ik als je leest wat er allemaal staat te gebeuren. 
 
 
 
Psalm 103 
 
"Loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is, 
Zijn Heilige naam. 
Loof de Heere mijn ziel. 
En vergeet  niet een van zijn weldaden" 
Die al zijn ongerechtigheid vergeeft. 
Die al uw ziekten geneest, 
die uw leven verlost van het verderf, 
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 
die uw mond verzadigd met het goede, 
Uw Jeugd vernieuwd als die van een arend. 
 
 
Wij zijn niet bestemd voor de toorn van God, dit betekent een heilig leven en een smal pad. 
Oordelen zijn iets heel anders dan toorn, deze zijn ter correctie. Wij ontkomen niet aan veel 
turbulentie en die tijd is nu begonnen.  
 
Ik wens u veel zegen en hoop  dat dit schrijven u tot zegen is. Het is niet de plezierigste boodschap 
maar wel een die u het leven kan redden voor de eeuwigheid. Dus in die zin weer heel positief want als 
God ons niet zijn woord had gegeven en zijn zoon  dan zouden we allemaal verloren gaan. We stappen 
dus uit de trein van de wereld en stappen over in de zaligheid.   
 
We houden Hoop want ergens vanaf nu tot de tijd van de zevende bazuin zal het geheimenis van God 
volbracht worden. De opnmae en de opstanding van iedereeen in Christus. Dat is onze gezegedne 
hoop! En deze boodschap is uit liefde voor u van God Laat alles water gebeurt u daar niet vanaf 
brengen. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
	


