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Veracht de profetieën niet.
Profetie is vandaag de dag nog net zo werkzaam als in de tijd van het Oude Testament. Het wordt alleen niet geloofd. Er is echter niets verandert aan God zoals geschreven staat. Ook nu heeft hij wachters en profeten aangesteld. Profetie is de rode draad in de Bijbel. Het is Zijn Geest die tot ons spreekt. 
 God wil niet dat wij verloren gaan, daarom wordt er ver vooruit gewaarschuwd ook in deze tijd. De waarschuwingen staan vaak geschreven in het oude testament. Hij waarschuwt ons voor de komende oordelen. Om niet gelijkvormig te worden aan deze wereld en terug te keren naar het fundament namelijk Gods woord en ernaar te leven want dat is wat God van ons verlangt, dat is Zijn wil voor ons. 
 Profetie is een zegen een gebaar van liefde omdat de Heere Jezus niet wil dat er iemand verloren gaat. Door te waarschuwen van tevoren heeft iedereen de gelegenheid zich te bekeren. Jezus is de oorsprong van profetie.
Het getuigenis van Jezus is namelijk de Geest van de profetie. Openbaring 19:10. De Heere Jezus kwam onder andere om de profetieën te vervullen en zal terugkomen als alle profetieën over hem zijn volbracht.  Lukas 24:44. Alle profetieën in de bijbel zijn gedaan en opgeschreven in de Geest van de Heere Jezus. Het is Zijn Woord wat verkondigd wordt in heel de Bijbel. Want er staat geschreven de Vader en ik zijn een. Ook heeft hij gezegd dat alle profeten over Hem hebben gesproken “O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet geloofd al wat de profeten gesproken hebben”. Lukas 24:26.
De profetieën die nog niet vervuld zijn uit het oude testament zijn zich op dit moment voor onze ogen aan het ontvouwen. Denk aan de profetieën van Joel, Ezechiël. Amos, Jeremia en Jesaja. U vindt hier meer over op de downloadpagina. 
Door profetie weten we waar we zijn in de tijd en wat God van ons verlangt. Als we de profetieën aan de kant schuiven dan valt het fundament van het Evangelie weg. Want er staat geschreven. Dat de kerk van Jezus Christus is gefundeerd op de het fundament van de apostelen en de profeten. Efeze 2.20. Dezen hebben het fundament gelegd van de kerk van Christus, een smetteloze bruid waarvoor de Heere Jezus terugkomt. 
Veel profeten hebben de komst van de Heere Jezus voorzegt.
De bekendste profetie in het Oude Testament over de komst van de Heere Jezus is die in Jesaja 53. Verboden in Israël omdat hier duidelijk wordt dat het om de Heere Jezus gaat en zijn kruisiging. Lang van tevoren geprofeteerd aan het volk van Israël. Of in Zacharia 9:9.
Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jerusalem Zie uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is rechtvaardig rijdend op een ezel. Deze profetie is al vervuld want de Heere Jezus is Jerusalem binnengereden op een ezel zoals we kunnen lezen in Matheus 21:1-11 “Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen Hij zei: (Jezus herhaald hier de woorden uit Zacharia.).
Nog niet vervulde profetieën
Zo zijn er ook voorbeelden te noemen van profetieën die nog niet vervuld zijn. Deze profetieën hebben betrekking op onze tijd, de tijd van oordeel en zegen. Velen staan in Ezechiël en Openbaring. Profetieën die niet verkondigd worden om de mensen te waarschuwen. Ook nu zijn er Farizeeërs in de wereld net als in de tijd van de Heere Jezus toen Hij op aarde was die niet geloven dat de profetieën uit het oude testament nog vervuld gaan worden en dit dus ook niet verkondigen. Het past niet in het plaatje van een religieuze geest. Een religieuze geest is niet van God maar van de tegenstander, die mensen misleid. Daarom staat er ook geschreven; Zij zijn uit de wereld en daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. 1 Johannes 4:5. In Johannes 4:6 wordt ook gesproken over de geest van de dwaling en de Geest van de waarheid, die zoals wellicht bekent is de Heilige Geest genoemd wordt. Door niet te spreken over wat er komen gaat zijn de mensen slecht voorbereid op wat er komen gaat. 
Er zijn vele leerstellingen de wereld ingekomen die niet van God zijn. Zoals de dispensatie leer. Het antwoord van de Heere Zelf hierop in Zijn woord wordt gevonden in 2 Timotheüs 3:16. Heel de Schrift is oor God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Wanneer iemand de Bijbel niet begrijpt en de Heilige Geest niet raadpleegt over wat er staat dan wil nog niet zeggen dat het is wat er in de Schrift staat geschreven. Als alles tot opvoeding hoort te dienen kun je niet iets weghouden van mensen als je in de bediening staat om het woord te verkondigen. Want er staat ook geschreven dat wie een leraar wil zijn of is die wordt door God zwaarder geoordeeld.
Er wordt heden ten dage veel meer onderwezen dan jaren geleden, veel van wat er in de Bijbel staat wordt niet onderwezen of is nooit onderwezen. Want naast de profetieën die nuttig zijn voor ons om van te leren heeft. De Heere Jezus heeft hier iets van gezegd wat als waarschuwing opgevat kan worden. 
Matheus 5:17
Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen maar om die te vervullen. Het betekent voor iemand die in Jezus geloofd ook de profetieën geloofd. 

Spreekt God vandaag de dag nog.
Ja dat doet Hij. Velen ontvangen woorden van Hem ook dit is geschreven in de Bijbel. In Deuteronomium 8:3. Want wij leven niet alleen door het brood allen, het brood is het woord van God.Mattheus 4:4. Er staat geschreven De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Een stem uit de hemel, niet negeren als God tot je spreekt. 
 Hebreeën 12 :25 Let er dan op dat u Hem die spreekt, niet verwerpt. Hier wordt duidelijk gemaakt dat God nog steeds tot ons spreekt en dat we dat zeker niet moeten negeren. Het woord dat Hij spreekt wordt ook wel een rhema woord genoemd. Woorden voor je persoonlijke situatie om duidelijkheid te krijgen of een openbaring over je situatie of vraag. 
Met betrekking tot mijn bediening heb ik visioenen gezien, jaren geleden al wat er komen gaat En ook rhema woorden ontvangen. Ik kan het nu plaatsen door wat ik lees in de Bijbel en wat ik door leiding van Gods geest, de heilige Geest heb ontvangen. 
We leven in de tijd die onder andere door Joel is geprofeteerd. En dat is ook de reden dat er zoveel mensen dromen dromen, visioenen zien etc. 
Bij God is niets onmogelijk, maak Hem niet kleiner dan Hij is, een liefdevolle en almachtige God. Die altijd bij je is, omnipresent, alom tegenwoordig. Uit de profetieën blijk voor mij ook hoe groot, rechtvaardig en machtig God is en hoe graag Hij wil dat we ons bekeren tot Hem door Zijn Zoon de Heere Jezus.

Neen daarom Zijn woord en oproepen ter harte! 
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